
LITURGIE GKIN EREDIENST te Den Haag - 22 december 2024 OLE (4e Advent) 

                        Voorganger : ds. Nico F. van Splunter 

 Ouderling van dienst : Monica Natanael-Kusumadjaja 

                  Muzikale begeleiding : Hein Manurung 

 

Mededelingen 
 

01. Intochtslied – Kidung Jemaat 87:1,3,5 “Gapuramu lapangkanlah” (staande) 
1. Gapuramu lapangkanlah 

menyambut Raja mulia, 

Sang Maharaja semesta 

dan Jurus’lamat dunia; 

sejahtera dibawaNya. 

Dengan meriah nyanyilah, 

“Terpuji Penebus, 

Gembala yang kudus.” 

3. Gezegend was het land, de stad, 

waar deze Koning binnentrad. 

Gezegend 't hart, dat openstaat 

en Hem als Koning binnenlaat. 

De Zonne der gerechtigheid 

verblindde niet door majesteit; 

maar wat in duister sliep, 

ontwaakte, toen Hij riep. 

 

5. Ya Kristus, Jurus'lamatku,  

kubuka hati bagiMu. 

Ya Tuhan, masuk dan beri  

pengasihanMu tak henti 

dan Roh Kudus jadikanlah  

Penunjuk jalan yang baka. 

NamaMu, Penebus  

terpujilah terus! 
 

02. Stil gebed                                                                                                                   (staande) 

 

03. Votum en Groet                                                                                                          (staande) 

V:  Onze hulp is in de Naam van de HEER,  

V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid  

 V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van de Heer Jezus Christus.   

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft,  

G:  en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

G: Amen.    

 

04. Aanvangstekst – Jesaja 62:1 
 

05. Samenzang – Nyanyikanlah Kidung Baru 71:1,2 “Sebuah nama yang permai” 
1. Sebuah nama yang permai,  

sedaplah kudengar; 

kurindu menyanyikannya, 

membuat bergemar. 

Ref: ‘Ku mengasihiNya, Yesus Penebusku, 

‘ku mengasihiNya, membalas kasihNya! 

2. It tells me of a Savior's love, 

who died to set me free; 

It tells me of His precious blood, 

the sinner's perfect plea. 

Ref: Oh, how I love Jesus, oh, how I love Jesus, 

oh, how I love Jesus because He first loved me! 

 

06. De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

07. Gebed van toenadering 
 

08. Samenzang – Kidung Jemaat 457:1,2 “Elk uur, elk ogenblik” 

1. Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U; 

Uw Woord alleen, o Heer, vertroost mij nu. 

Ref: Mijn ziel heeft U van node,  

elk uur, elk ogenblik! 

O, zegen mij, mijn Heiland! Tot U kom ik! 

2. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu; 

jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. 

Ref: Setiap jam, ya Tuhan,  

Dikau kuperlukan; 

'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah! 

 

09. Genadeverkondiging – Psalmen 106:43-45 
 

10. Gods Woord voor levensvernieuwing – Filippenzen 2:14-16 
 

11. Samenzang – Opwekking 125 “Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed” 
Heer, ik kom tot U, 

hoor naar mijn gebed. 

Vergeef mijn zonden nu 

en reinig mijn hart. 

 

Met Uw liefde, Heer, 

kom mij tegemoet, 

nu ik mij tot U keer, 

en maak alles goed. 

Zie mij voor U staan, 

zondig en onrein. 

O, Jezus raak mij aan, 

van U wil ik zijn. 

 

Jezus op Uw Woord, 

vestig ik mijn hoop. 

U leeft en U verhoort mijn bede tot U. (2x) 

 

  



12. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

13. De schriftlezing – Jeremia 32:1-15, Lucas 1:26-38 
      V: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. Maranatha! 
 G: Gezongen ‘‘Maranatha” uit KJ 473b 
 

14. Prediking – “Niets is onmogelijk” / “Tidak ada yang mustahil” 
 

15. Meditatief moment   
 

16. Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 
 

17. Samenzang – Kidung Jemaat 81:1,3,4 “O datanglah, Imanuel” 

1. O datanglah, Imanuel,  

tebus umatMu Israel 

yang dalam berkeluh kesah 

menantikan Penolongnya. 

Bersoraklah, hai Israel, 

menyambut Sang Imanuel! 

3. O toon in ’t lang beloofde Kind, 

door wien ons hart den vrede vindt, 

dat licht en liefde ons bestraalt, 

wanneer Gij tot ons nederdaalt. 

Verheug, verheug u, Israël! 

Hij komt, Hij komt, Immanuel! 

4. O Kunci Daud, datanglah, 

gapura sorga bukalah; 

tutuplah jalan seteru, 

supaya s’lamat umatMu. 

Bersoraklah, hai Israel, 

menyambut Sang Imanuel. 
 

18. Voorbeden (eindigend met het Onze Vader) 

 

19. Dankofferande – (afgesloten met een kort dankgebed door een ouderling) 
a. 1 Kronieken 29:12–14 

b. Samenzang – Opwekking 849:1,2 “The Goodness of God” 

1. I love You Lord. 
For Your mercy never fails me. 

All my days 

I’ve been held in Your hands. 

From the moment that I wake up 

until I lay my head, 

I will sing of the goodness of God. 

 

Ref:  

‘Cause all my life You have been faithful. 

And all my life You have been so, so good. 

With every breath that I am able, 

I will sing of the goodness of God. 

2. I love Your voice.  

You have led me through the fire,  

in darkest night, 

You are close like no other. 

I’ve known You as a Father, 

I’ve known You as a Friend, 

and I have lived in the goodness of God. Ref: 

Bridge (2x): 

Your goodness is running after,                               

it’s running after me. 

With my life laid down, I’m surrendered now,  

I give You everything. 

Your goodness is running after, it’s running after me.  

Ref: 2x 
 

 

20. Slotlied – Kidung Jemaat 88:1,6,7 “Gaat, stillen in den lande” (staande) 

1. Gaat, stillen in den lande,  

uw Koning tegemoet,  

de intocht is op handen   

van Hem die wond'ren doet.  

Gij die de Heer verwacht,  

laat ons vóór alle dingen   

Hem ons hosanna zingen.  

Hij komt, Hij komt met macht.  

 

6. Hai, bangunlah, saudara,  

Rajamu songsonglah; 

yang datang berkendara  

lembut dan mulia! 

Arahkan langkahmu  

menyambut Jurus'lamat 

yang mau menaruh rahmat 

selaku Penebus. 

7. Gij schenkt met volle handen,  

die zelf de armoe draagt.  

Gij maakt uzelf te schande,  

die steeds naar zondaars vraagt.  

Wij willen, groot en klein,  

die 't al van U ontvingen,  

U ons hosanna zingen  

en eeuwig dankbaar zijn.  
 

21. Zending en Zegen  
V:  Verheft uw harten tot de Heer 

V:  Wees getuigen van Christus 

V:  Gelooft zij de Heer 

V:  Ontvang nu de zegen van de Heer… 

G:  Wij zijn met ons hart bij de Heer 

G:  Lof aan God 

G:  Nu en voor altijd 

 
 

22. Gemeente zingt – Amen, Amen, Amen 
 

23. Stil gebed  (staande) 

 

2x 


