
LITURGIE GKIN EREDIENST te Den Haag – 23 februari 2025 (OLE) 

                        Voorganger : ds. H. M. Sendjaja 

 Ouderling van dienst : Monica Natanael-Kusumadjaja 

                  Muzikale begeleiding : Paul Tanusubroto 

 

Mededelingen 
 

01. Intochtslied – Nyanyikanlah Kidung Baru 1:1,2,3 “Hai Kristen, nyanyilah” (staande) 
1. Hai Kristen, nyanyilah – Haleluya! Amin! 

Rajamu pujilah – Haleluya! Amin! 

Padukan suaramu di dapan Tuhanmu, 

nyanyikanlah merdu – Haleluya! Amin! 

2. Come, lift your hearts on high – Alleluia! Amen! 

Let praises fill the sky – Alleluia! Amen! 

He is our guide and friend, to us He’ll condescend; 

His love shall never end: Alleluia! Amen! 
 

3. Sanjung Mukhalismu – Haleluya! Amin! 

Walau bah menyerbu – Haleluya! Amin! 

Di sorga yang baka kita menyembahNya, 

bernyanyi s’lamanya – Haleluya! Amin! 
 

02. Stil gebed                                                                                                                   (staande) 

 

03. Votum en Groet                                                                                                          (staande) 

V:  Onze hulp is in de Naam van de HEER,  

V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid  

 V:  Genade zij u en vrede van God, onze 

Vader, en van de Heer Jezus Christus.   

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft,  

G:  en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

G: Amen.    

 

04. Aanvangstekst – Deuteronomium 31:8 
 

05. Samenzang – Opwekking 214:1,3,4 “Ik wandel in het licht met Jezus” 
1. Ik wandel in het licht met Jezus, 

het donk’re dal ligt achter mij, 

en ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen, 

welk een liefdevolle vriend is Hij. 

Ref: Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ‘k luister naar Zijn dierb’re stem, 

en niets kan mij van Jezus scheiden 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 

3. Ik wandel in het licht met Jezus, 

mijn ziel is Hem gans toegewijd, 

met Hem verrezen tot nieuw leven, 

volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

Ref: Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ‘k luister naar Zijn dierb’re stem, 

en niets kan mij van Jezus scheiden 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 

4. Ik wandel in het licht met Jezus, 

o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 

dat straalt te midden van de wereld, 

die gebukt gaat onder zorg en pijn. Ref: 
 

06. De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

07. Gebed van toenadering 
 

08. Samenzang – Opwekking 717:2,3 “Stil, mijn ziel, wees stil” 

2. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;  

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild  

tegen de pijlen van verleiding. 
 

Ref: God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.  

Vredevorst, vernieuw  

een vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

3. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht  

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. ➔ Ref 2x 

 

Einde: 

Ik rust in U alleen. 

 

09. Genadeverkondiging – Jesaja 44:22 
 

10. Gods Woord voor levensvernieuwing – Kolossenzen 2:7 
 

11. Samenzang – Kidung Jemaat 370:1,2 “Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku” 

1. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 

di lembah berbunga  

dan berair sejuk. 

Ya, ke mana juga aku mau mengikutNya 

sampai aku tiba di neg’ri baka. 

Ref: Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;  

‘ku tetap mendengar dan mengikutNya. 

Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 

ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya! 

2. Down in the valley with my Savior I would go, 

where the storms are sweeping  

and the dark waters flow; 

with His hand to lead me I will never, never fear, 

dangers cannot fright me if my Lord is near. 

Ref: Follow! Follow! I would follow Jesus! 

Anywhere, everywhere, I would follow on! 

Follow! Follow! I would follow Jesus! 

Everywhere He leads me I would follow on! 
 

12. Zangbijdrage – “Sinner saved by grace” 
 



13. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

14. De schriftlezing – Genesis 45:3-8 
      V: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. Halleluja! 
 G: Gezongen ‘‘Halleluja” uit KJ 473b 
 

15. Prediking – “Transformeren, bloeien en vruchtdragen / Berubah, Berbunga, dan Berbuah” 
 

16. Meditatief moment  
 

17. Zangbijdrage – “Living proof” 
 

18. Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 
 

19. Samenzang – Kidung Jemaat 356:1,2 “Tinggallah dalam Yesus” 
1. Tinggallah dalam Yesus,  
jadilah muridNya, 

b’lajarlah Firman Tuhan,  

taat kepadaNya. 

Tinggallah dalam Yesus,  

andalkan kuasaNya. 

Dialah Pokok yang benar,  

kitalah rantingNya. 

2. Kita sebagai ranting  

pasti berbuahlah, 

asal dengan setia  

tinggal di dalamNya. 

Tinggallah dalam Yesus,  

muliakan namaNya: 

hidup berlimpah kurnia  

hanya di dalamNya! 
 

20. Voorbeden (eindigend met het Onze Vader) 

 

21. Dankofferande – (afgesloten met een kort dankgebed door een ouderling) 
a. Hebreeën 13:15-16 

b. Samenzang – Kidung Jemaat 439:1,2,4 “Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit” 

1. Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit, 

als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 

tel uw zegeningen, tel ze een voor een, 

en ge zegt vewonderd: Hij liet nooit alleen. 

Ref: Tel uw zegeningen een voor een. 

Tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze alle, noem ze een voor een 

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

2. Adakah beban membuat kau penat, 

salib yang kau pikul menekan berat? 

Hitunglah berkatNya, pasti kau lega 

dan bernyanyi t’rus penuh bahagia! 

Ref: Berkat Tuhan, mari hitunglah, 

kau ‘kan kagum oleh kasihNya. 

Berkat Tuhan mari hitunglah, 

kau niscaya kagum oleh kasihNya. 
 

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 

wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 

Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe. 

Troost en hulp schenkt Hij u,  

volg dan blij te moe. ➔ Ref 
 

22. Slotlied – Kidung Jemaat 378:1,2,3 “Yang diperbuat Allahku” 

1. Yang diperbuat Allahku,  

kebaikan semuanya. 

RancanganNya tetap teguh;  

'ku berserah padaNya. 

Tuhankulah selamanya  

yang ingin kuandalkan: 

padaNya aku aman. 

2. Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 

Ik wil mijzelf van nu voortaan 

blijmoedig aan Hem geven, 

omdat ik weet, in vreugd en leed: 

Zijn vaderlijke ontferming 

blijft eeuwig mijn bescherming. 

5. Yang diperbuat Allahku,  

mengubah kepahitan, 

sehingga cawan duka pun  

 

mengandung kemanisan 

dan akhirnya bahagia  

mengisi lubuk hati; 

resah pun tiada lagi. 
 

23. Zending en Zegen  
V:  Verheft uw harten tot de Heer 

V:  Wees getuigen van Christus 

V:  Gelooft zij de Heer 

V:  Ontvang nu de zegen van de Heer… 

G:  Wij zijn met ons hart bij de Heer 

G:  Lof aan God 

G:  Nu en voor altijd 

 
 

24. Gemeente zingt – Amen, Amen, Amen 
 

25. Stil gebed  (staande) 

 


