
LITURGIE GKIN EREDIENST te Den Haag – 15 juni 2025 

                        Voorganger : ds. S.M. Winckler-Huliselan 

 Ouderling van dienst : Peter van Duijn 

                  Muzikale begeleiding : Paul Tanusubroto 

                  Voorzangers : Erik Noteboom, Elleke Pusung, Geo Kaeng 

 

Mededelingen 
 

01. Intochtslied – Opwekking 797:1,2,3 “Breng ons samen” (staande) 
1. U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. → Ref 

 

3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van Uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen Uw kerk en van Christus te zijn. → Ref: 

 

Bridge 2x:  

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen 

tot één hoop, tot uw eer. Heer, geef vrede die ons 

samenbindt. Vader, maak ons één! → Ref: 

 

Ref: Breng ons samen, één in Uw Naam. 

Ieder is welkom hierbinnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

 

02. Stil gebed  (staande) 
 

03. Votum en Groet  (staande) 

V:  Onze hulp is in de Naam van de HEER,  

V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid  

 V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en 

van de Heer Jezus Christus.   

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft,  

G:  en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

G: Amen.    

 

04. Aanvangstekst – Matteüs 11:28-30 
 

05. Samenzang – Opwekking 599:1,2 “Kom tot de Vader”  
1. Nog voordat je bestond kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan.  

Omdat Hij van je hield, gaf Hij Zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.  

 

2. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, gaf Hij Zijn eigen Zoon. 

En nu is alles klaar wanneer jij komt. 

Ref (2x): Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 

06. Gebed van toenadering 
 

07. Bediening van de Heilige Volwassendoop aan br. Erik Wijngaarden 
      a. Samenzang – Psalm 134:2/Kidung Jemaat 303b:2 “Heft uwe handen naar omhoog” 

2. Heft uwe handen naar omhoog, 

Slaat naar het Heiligdom uw oog, 

 

En knielt eerbiedig voor Hem neer; 

Looft, looft nu aller heren HEER. 

      b. Overhandiging van de geloofsbelijdenisakte door de ouderling van dienst 
 

08. Bediening van de Heilige Kinderdoop aan Hasian Charlotte Wijngaarden 

a. Samenzang - Kidung Jemaat 303b:3 “Uit Sion, aan de Heer gewijd”  (Staande) 

3. Uit Sion, aan de Heer gewijd  

zegene u zijn heiligheid. 

 

Hij die hemel en aarde schiep, 

Hij is 't die u bij name riep. 

b. Overhandiging van de doopakte door ouderling van dienst  
      c. Muzikale bijdrage Kindernevendienst: “Familie” 
 

09. De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

10. Muzikale bijdrage - “Betapa Mulia Nama Tuhan”  



11. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

12. De schriftlezing – Psalmen 62:2-3, 6-9 
      V: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. Halleluja! 
 G: Gezongen ‘‘Halleluja” uit Kidung Jemaat 473b 
 

13. Prediking – “Stil, mijn ziel, wees stil / Tenanglah hai jiwaku, tenanglah” 
 

14. Meditatief moment – Opwekking 826 “De Heer is mijn Bevrijder” 
 

15. Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 
 

16. Samenzang – Opwekking 717:1,2,3 “Stil mijn ziel” 
1. Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds Hij is er bij 

in je beproevingen en zorgen. 
 

2. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af  

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild  

tegen de pijlen van verleiding. → Ref: 

 

Ref: God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.  

Vredevorst, vernieuw  

een vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

3. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht  

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. → Ref: 

Ik rust in U alleen. 
 

17. Voorbeden  (eindigend met het Onze Vader) 
 

18. Dankofferande – (afgesloten met een kort dankgebed door een ouderling) 

a. Deuteronomium 16:16b-17 
b. Samenzang – Opwekking 218:1,2,3,4 “Dank U voor deze nieuwe morgen”  

1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 

Dank U dat U ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 

 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 

dank U voor elke boom in bloei. 

Dank U voor zoveel goede dingen, 

dank U dat ik groei. 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 

altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor vrienden en voor vreemden 

die ik tegenkom. 
 

19. Slotlied – Opwekking 630:1,2 “Vader U bent goed” (staande) 
1. Op elk moment van mijn leven 
in voor of tegen spoed 

aanbid ik U, mijn Jezus 

en dank U voor Uw bloed. 

Ik vind kracht in U, mijn Vader, 

als ik heel dicht bij U ben. 

Mijn hart en mijn gedachten 

worden warm als ik bedenk: 

 

2. Op elk moment van mijn leven 

bij dag en bij nacht, 

wil ik Uw Woorden lezen 

en dragen in mijn hart. 

In de stormen van mijn leven, 

in de regen, in de kou, 

wil ik schuilen in Uw vrede, 

wil ik rusten in Uw trouw. → Ref: 

 

Ref: Vader U bent goed, 

U bent heilig, U bent liefde. 

Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. 

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 

en ik zing met heel mijn hart: ‘Ik hou van U’. 

Einde (2x): 

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U, 

en ik zing met heel mijn hart: 

‘Ik hou van U’. 

 

20. Zending en Zegen  

V:  Verheft uw harten tot de Heer 

V:  Wees getuigen van Christus 

V:  Geloofd zij de Heer 

V:  Ontvang nu de zegen van de Heer… 

G:  Wij zijn met ons hart bij de Heer 

G:  Lof aan God 

G:  Nu en voor altijd 

 
 

21. Gemeente zingt – Amen, Amen, Amen 

 

22. Stil gebed  (staande) 

 


