
 

LITURGIE GKIN EREDIENST te Den Haag – 28 Sep 2025 OLE 
                       ​             Voorganger​​: Mw. Ds. J. Veenhof 
​ ​ ​ Ouderling van dienst​​: Althea Simon-Winailan 
                 ​ Muzikale begeleiding​​: Kathleen Emmanuel 
                 ​             Voorzangers​​: Kristy Pamososuryo, Geo Kaeng 

 
Mededelingen 
 

01. Intochtslied – Kidung Jemaat 2:1,2,4 – “Heilig, heilig, heilig!”​ (staande) 
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid. 

2. Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur 
di depan takhtaMu memb'ri mahkotanya. 
Segenap malaikat sujud menyembahMu, 
Tuhan, Yang Ada s'lama-lamanya. 
 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

02. Stil gebed ​ (staande) 
 

03. Votum en Groet ​ (staande) 
V: ​ Onze hulp is in de Naam van de HEER,  
V: ​ die trouw houdt tot in eeuwigheid  
 V: ​ Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en 

van de Heer Jezus Christus, in de 
gemeenschap van de Heilige Geest. 

G: ​ die hemel en aarde gemaakt heeft,  
G: ​ en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
G:​ Amen.    

 

04. Aanvangstekst – Psalm 34:9 
 

05. Samenzang – Kidung Jemaat 406:1,2 – “Lord Take My Hand and Lead Me” 
1. Lord, take my hand and lead me upon life's way; 
direct, protect, and feed me from day to day. 
Without your grace and favor I go astray; 
so take my hand, O Savior, and lead the way. 

2. Lindungilah hatiku di rahmatMu 
Dan buatlah batinku tenang teduh 
Dekat kakimu saja ku mau rebah 
Dan tidak ragu ragu ku berserah 

 

06. De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

07.​Gebed van toenadering 
 

08. Samenzang – Opwekking 294:1,2,3 “Glorie, glorie, glorie aan het Lam” 
1. Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
 
Ref: Want Hij is waardig te ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot Hem, 
het Lam op zijne troon. 

2. Heilig, heilig, heilig is het Lam. 
Heilig, heilig, heilig is het Lam. Ref: 
 
3. Waardig, waardig, waardig is het Lam. 
Waardig, waardig, waardig is het Lam. Ref 2x 
 
Glorie, glorie, glorie aan het Lam. 2x 

 

09.​Genadeverkondiging – Efeziers 2: 4-5 
 

10. Gods Woord voor levensvernieuwing – Efeziers 2:8-10 
 

11. Samenzang – Opwekking 343 “Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart” (3x gezongen) 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 

 

12. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

13. De schriftlezing – Jesaja 56:3-5 en Handelingen 8: 26-40 
      V: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. Halleluja! 
​ G: Gezongen ‘‘Halleluja” uit Kidung Jemaat 473b 
 
 

14. Prediking – ​“Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest” / 
 ​ ​ ​ “Lihatlah! Pekerjaan Roh Allah yang Mengherankan” 
 

15.​Meditatief moment 
 

16.​Zangbijdrage – “Roh Kudus Hadir Disini” / “de Heilige Geest is hier aanwezig"  



 

 

17. Apostolische Geloofsbelijdenis​ (staande) 
 

18. Samenzang – Opwekking 618 “Jezus, hoop van de volken” (2x gezongen) 
Jezus hoop van de volken,  
Jezus trooster in elk verdriet. 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister,  
Jezus waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood,  
U brak de banden van de dood. 

Reff: U bent de hoop in ons bestaan,  
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor  
de wereld God kan zien! 
U won van de dood droeg onze pijn,  
nu mogen wij dichtbij u zijn. 
Jezus, de hoop levend in ieder die 
gelooft. 
Heer ik geloof! 

 

19. Voorbeden  (eindigend met het Onze Vader) 
 

20. Dankofferande – (afgesloten met een kort dankgebed door een ouderling) 
a. Psalm 116:12-14 
b. Samenzang – Kidung Jemaat 387:1,2,3 – “Ku Heran Allah mau memb’ri” 

1. Ku heran, Allah mau memb'ri  
rahmatNya padaku 
dan Kristus sudi menebus  
yang hina bagaiku! 
Ref: Namun 'ku tahu yang ku percaya, 
dan aku yakin 'kan kuasaNya. 
Ia menjaga yang ku taruhkan. 
hingga hariNya kelak! 
 
3. 'Ku heran, oleh Roh Kudus  
'ku sadar dosaku 
dan dalam Firman kukenal  
siapa penebus. Ref:  

2. Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn 
Die Hij voor mij bereidt 
Welk kruis ik draag voordat ik Hem 
Zal zien in heerlijkheid 
Ref: Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb, 
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig, 
dat Hij het pand, Hem toevertrouwd, 
tot die dag bewaart voor mij 

 
 

21. Slotlied – “Geest van hierboven, leer ons geloven”​ (staande) 
1. Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 

22.​Zending en Zegen​  
V: ​ Verheft uw harten tot de Heer 
V: ​ Wees getuigen van Christus 
V: ​ Geloofd zij de Heer 
V: ​ Ontvang nu de zegen van de Heer… 

G: ​ Wij zijn met ons hart bij de Heer 
G: ​ Lof aan God 
G: ​ Nu en voor altijd 
 

 

23. Gemeente zingt – Amen, Amen, Amen 
 

24. Stil gebed​  (staande) 
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