
               GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 
               Indonesisch Nederlands Christelijke Kerk     

   
Eredienst van zondag  : 10 november 2024 
Voorganger  : ds. J. Linandi 

   Ouderling van Dienst : zr. Patricia Soekarno 
 
 

1. Woord van welkom namens de jongeren door Samuël Linandi 
 
2. Intochtslied   ‘Lord, You are Good’ 

 Lord, you are good 
And your mercy endureth forever 
Lord, you are good 
And your mercy endureth forever 
 
People from every nation and tribe 
From generation to generation 
 
We worship you 
Hallelujah 
Hallelujah 
We worship you for who you are 
We worship you 
Hallelujah 
Hallelujah 
We worship you for who you are 
And you are good 
 
Lord, you are good 
And your mercy endureth forever 
SIng Lord, you are good 
And your mercy endureth forever 
 
People from every nation and tribe 
From generation to generation 
 
We worship you 
Hallelujah 
Hallelujah 
We worship you for who you are 
We worship you 
Hallelujah 
Hallelujah 
We worship you for who you are 
And you are good 
 
So good, so good,    

 You are good, all the time 
And all the time, you are good 
You are good, all the time 
And all the time, you are good 
 
People from every nation and tribe 
From generation to generation 
 
We worship you 
Hallelujah 
Hallelujah 
We worship you for who you are 
We worship you 
Hallelujah 
Hallelujah 
We worship you for who you are 
 
We worship you 
Hallelujah 
Hallelujah 
We worship you for who you are 
We worship you 
Hallelujah 
Hallelujah 
We worship you for who you are 
 
And you are …… good! 

    
 

 3. Stil gebed ( de gemeente  staat)  
 

 4. Votum en groet ( staande )  
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER, 

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 

Gemeente: Amen. 
 

 5. Aanvangstekst (zittende)   Psalm 148:1-2, 11-13    (gelezen door Rafael Boro) 
 

  

 
 



 
 6. Samenzang: Hari ini kurasa bahagia 

 Hari ini ku rasa bahagia 
Berkumpul bersama saudara seiman 
Tuhan Yesus t’lah satukan kita 
Tanpa memandang di antara kita 
 
Bergandengan tangan  
Dalam kasih, dalam satu hati 
Berjalan dalam terang kasih Tuhan 
Kau sahabatku, kau saudara ku 
Tiada yang dapat memisahkan kita 
Kau sahabatku, kau saudara ku 
Tiada yang dapat memisahkan kita   
 

 Hari ini ku rasa bahagia 
Berkumpul bersama saudara seiman 
Tuhan Yesus t’lah satukan kita 
Tanpa memandang di antara kita 
 
Bergandengan tangan  
Dalam kasih, dalam satu hati 
Berjalan dalam terang kasih Tuhan 
Kau sahabatku, kau saudara ku 
Tiada yang dapat memisahkan kita 
Kau sahabatku, kau saudara ku 
Tiada yang dapat memisahkan kita 
 

    
 

 7. De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
 8. Gebed van toenadering (door Samuel de Boer) 
 
 

 9. Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder 
 Mijn Jezus, mijn redder; 

Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, 
al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
 
Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein: 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U.    

 Mijn schuilplaats, mijn trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, 
al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein: 
Juich voor de Heer, 
heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning 
en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht…. 
 
Niets is zo goed als een leven 
heel dicht bij U. 
 

    
 

10. Genadeverkondiging   II Timoteüs 1:9-10 
 

11. Gods Woord voor levensvernieuwing   I Timoteüs 4:12 
 

  



 
 
12. Opwekking 887 Kijk naar het Lam  

 Eén naam verdient onze aanbidding; 
er is één allerhoogste Heer. 
Hij is ons licht en onze redding, 
aan Hem alleen behoort de eer. 
 
Er is maar één weg naar de Vader, 
één liefde die ons hart bekeert. 
Hij is de Bron van eeuwig leven, 
aan Hem alleen behoort de eer. 
 
Refrein: 
Kijk naar het Lam. 
Zie de Zoon van God, de Redder aan een kruis. 
Zie zijn doornenkroon, de spijkers door zijn huid. 
Hij is waardig. 
Kijk naar het Lam, 
Hij die hoogverheven en verheerlijkt is. 
Zie een vuur van liefde branden in zijn blik. 
Hij is waardig. 
Hij is waardig. 
 
Hij is de Alfa en Omega, 
die was en is en spoedig komt. 
In heerlijkheid wordt Hij ontvangen. 
Zijn naam is Jezus, onze God.  
Zijn naam is Jezus, onze God. 
 
Refrein: 
Kijk naar het Lam. 
Zie de Zoon van God, de Redder aan een kruis. 
Zie zijn doornenkroon, de spijkers door zijn huid. 
Hij is waardig. 
Kijk naar het Lam, 
Hij die hoogverheven en verheerlijkt is. 
Zie een vuur van liefde branden in zijn blik. 
Hij is waardig. 
Hij is waardig.     

 De oudsten knielen neer voor Hem. 
Engelen aanbidden Hem. 
Dag en nacht weerklinkt hun stem: Waardig. 
 
Zie zijn haren wit als wol, 
zie zijn blik zo liefdevol. 
Onvolprezen, wonderschoon: Waardig. 
 
Waardig is het Lam. Waardig!  
Waardig is het Lam. Waardig!  
 
Refrein: 
Kijk naar het Lam. 
Zie de Zoon van God, de Redder aan een kruis. 
Zie zijn doornenkroon, de spijkers door zijn huid. 
Hij is waardig. 
Kijk naar het Lam, 
Hij die hoogverheven en verheerlijkt is. 
Zie een vuur van liefde branden in zijn blik. 
Hij is waardig. 
 
Hij is waardig. 
U bent waardig. 
 

    
 

13. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
 

14. Schriftlezing   Jeremia 1:4-10 ( gelezen door Mika Tjoe-Fat in het Nederlands en Havila Situmeang in het Indonesisch) 
Voorganger: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. 

Gemeente zingt: ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b 
 
15. Prediking   “Jong en geroepen: laat je stem horen!/ Masih muda dan dipanggil: perdengarkanlah suaramu!” 
 
 

16. Voordracht “What a beautiful name” 
 
 

17. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS uit te spreken door een ouderling ( de gemeente gaat staan) 
 

  



 
18. Samenzang: Sampai Akhir Hidupku 

 Bapa, Engkau mengenalku 
Lebih dari siapa pun 
Engkau tahu ceritaku 
Dan isi hatiku 
 
'Tak peduli masa lalu 
Engkau tetap memilihku 
Ubahkanku, sempurnakan 
Jadi karya yang indah 
 
Kini aku percaya 
Tiada yang mustahil bagi-Mu 
Kuasa-Mu kuatkanku 
Dasarku berharap 
 
Kini aku berserah 
Pada rancangan-Mu bagiku 
Kuikuti panggilan-Mu 
Ku'kan setia sampai akhir hidupku   

 Bapa, Engkau mengenalku 
Lebih dari siapa pun 
Engkau tahu ceritaku 
Dan isi hatiku 
 
'Tak peduli masa lalu 
Engkau tetap memilihku 
Ubahkanku, sempurnakan 
Jadi karya yang indah 
 
Kini aku percaya 
Tiada yang mustahil bagi-Mu 
Kuasa-Mu kuatkanku 
Dasarku berharap 
 
Kini aku berserah 
Pada rancangan-Mu bagiku 
Kuikuti panggilan-Mu 
Ku'kan setia sampai akhir hidupku 

    
 

19. Voorbede ( eindigend met het Onze Vader )   (door Christopher Kwa en Hosea Hondebrink  
en wordt afgesloten door ds. Linandi) 

 

20. Dankoffer  
Ouderling: Gemeente, wij krijgen nu de gelegenheid ons dankoffer aan God te brengen.  

En we gedenken daarbij de woorden uit  
I Kronieken 29:12-14: "Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In Uw hand liggen macht  
en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij U, onze God, en prijzen wij Uw  
luisterrijke naam. Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te  
staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit Uw hand." 

   
Het dankoffer kunt u overmaken naar het landelijke rekeningnummer  

van Gereja Kristen Indonesia Nederland. IBAN: NL19INGB0002618290      
o.v.v. Collecte OLE 10-11-2024 

 
 Tijdens het dankoffer zingen wij samen Jangan Lelah 

 Jangan lelah 
Bekerja di ladangNya Tuhan 
Roh Kudus yang bri kekuatan 
Yang mengajar dan menopang 
 
Tiada lelah 
Bekerja bersamaMu Tuhan 
Yang selalu mencukupkan 
Akan segalanya 
 
Ratakan tanah bergelombang 
Timbunlah tanah yang berlubang 
Menjadi siap dibangun 
Di atas dasar iman 
 
Ratakan tanah bergelombang 
Timbunlah tanah yang berlubang 
Menjadi siap dibangun 
Di atas dasar iman 
 

 Jangan lelah 
Bekerja di ladangNya Tuhan 
Roh Kudus yang bri kekuatan 
Yang mengajar dan menopang 
 
Tiada lelah 
Bekerja bersamaMu Tuhan 
Yang selalu mencukupkan 
Akan segalanya 
 
Ratakan tanah bergelombang 
Timbunlah tanah yang berlubang 
Menjadi siap dibangun 
Di atas dasar iman 
 
Ratakan tanah bergelombang 
Timbunlah tanah yang berlubang 
Menjadi siap dibangun 
Menjadi siap dibangun 
Menjadi siap dibangun 
Di atas dasar iman 

    
 

  



 
21. Opwekking 785   Fundament  ( de gemeente gaat staan) 

 Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
 
Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus’ Naam. 
 
Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!  
 
 
 

 Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 

    
 

22. Zending en Zegen ( de gemeente blijft staan) 
 

Voorganger: Verheft uw harten tot de Heer 
Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Voorganger: Wees getuigen van Christus 
Gemeente: Lof aan God 

Voorganger: Geloofd zij de Heer 
Gemeente: Nu en voor altijd 

Voorganger: Ontvang nu de zegen van de Heer:…… 
 

23. Gemeente zingt : “Amen. amen, amen”. 
 

24. Stil gebed  


