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Intochtslied   KJ 19 : 1,2,5 Tuhanku Yesus  
1. Dierb're Heer Jezus, 

Heerser aller schepslen, 
Godes en Maria's Zoon! 
U wil ik minnen, 
U wil ik eren, 
Onzer zielen vreugd en kroon 
 

2. Indah tamasya, 
indah sawah ladang, 
sungguh elok berseri; 
yang lebih indah 
Kau, Tuhan Yesus: 
Engkau menghibur yang sedih. 
 

5. Apa yang indah 
dalam dunia ini 
nampak dalam diriMu. 
Yang Mahaindah, 
Harta sorgawi, 
hanya Engkau, ya Tuhanku! 
 

  

 

 1. Stil gebed ( de gemeente  staat)  
 
 

 2. Votum en groet ( staande )  
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER, 

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 

Gemeente: Amen. 
 

 3. Aanvangstekst (zittende)   Psalm /Mazmur 100: 4-5 
 
 

 4. Samenzang: “Be Exalted, O God” 2x 
 ‘Ku bersyukur pada-Mu di antara bangsa ya Tuhan. 

‘Ku bermazmur bagi-Mu di antara bangsa. 
S’bab kasih setia-Mu, besar sampai ke langit; 
Kebesaran-Mu sampai ke awan-awan. 
Tinggikan diri-Mu mengatasi langit; 
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
Tinggikan diri-Mu mengatasi langit; 
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
 

 I will give thanks to Thee, O Lord among the people. 
I will sing praises to Thee among the nations. 
For Thy steadfast love is great, is great to the heavens; 
And Thy faithfulness, Thy faithfulness to the clouds. 
Be exalted, O God above the heavens; 
Let Thy glory be over all the earth. 
Be exalted, O God above the heavens; 
Let Thy glory be over all the earth. 
 

 

 5. De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
 6. Gebed van toenadering 
 
 

  

 
 



 
 7. NKB 197 : 1, 2, 4 Besarlah Untungku  

1. Besarlah untungku jika Yesus milikku, 
bersuka jiwaku kar'na damai yang penuh. 
meskipun angin k'ras badai dunia menderu, 
tak goyah hatiku kar'na Yesus milikku. 
Refrein: 
Benar, benar, besarlah untungku. 
Benar, benar, besarlah untungku. 
Benar, benar, besarlah untungku. 
Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 
 

2. Kendati tiadalah hartaku di dunia, 
hatiku tak resah, tak bersungut, berkesah. 
Kar'na 'ku sungguh tahu jika Yesus milikku, 
tak sia-sialah segenap usahaku. 
Refrein:... 

4. Sekarang hidupku sungguh mulia benar 
di dalam kasihNya ‘ku selalu bergemar. 
JanjiNya ‘ku dengar kar’na Yesus milikku: 
” ‘Ku sambut datangmu dalam rumah BapaKu” 
Refrein:… 
 

  

 

 8. Genadeverkondiging   Romeinen / Roma 5: 1-2 
 
 

 9. Gods Woord voor levensvernieuwing   Romeinen / Roma 12: 1-2  
 
 

10. PKJ 265 “Bukan kar’na upahmu” 
1. Bukan karna upahmu 

Dan bukan karna kebajikan hidupmu 
Bukan persembahanmu 
Dan bukan pula hasil perjuanganmu 
Allah mengampuni kesalahan umatNya 
Oleh karna kemurahanNya 
Melalui pengorbanan Putra TunggalNya 
DitebusNya dosa manusia 
Bersyukur hai bersyukur kemurahanNya pujilah 
Bersyukur hai bersyukur selamanya 
 

2. Janganlah kau bermegah 
Dan jangan pula meninggikan dirimu 
Baiklah slalu merendah 
Dan hidup dalam kemurahan kasihNya 
Keangkuhan tiada berkenan kepadaNya 
Orang sombong direndahkanNya 
Yang lemah dan hina dikasihiNya penuh 
Yang rendah kan ditinggikanNya 
Bersyukur hai bersyukur kemurahanNya pujilah 
Bersyukur hai bersyukur selamanya 
 

    
 

11. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
 

12. Schriftlezing   Deuteronomium 26:1-11 en Matteüs 2:7-11. ( gelezen door 2 gemeenteleden ) 
Voorganger: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. 

Gemeente zingt: ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b 
 
13. Prediking   “Breng het eerste en het beste naar de Koning/ 

Persembahkan yang pertanyaannya dan yang teriyaki bagi Sang Raja” 
 

14. Meditatief moment / Voordracht 
 
 

15. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS uit te spreken door een ouderling ( de gemeente gaat staan) 
 
 

16. KJ 280 “Aku percaya” 
1. Aku percaya Allah yang kekal, 

yang oleh Sabda kita kenal: 
Bapa Pencipta alam semesta, 
yang mengasihi manusia. 
 

2. Aku percaya Put'ra TunggalNya 
yang disalibkan di Golgota, 
yang dari kubur bangkit dan menang, 
naik ke sorga dalam terang. 

3. Aku percaya pada Roh Kudus 
yang mendiami kita terus. 
Aku percaya G'reja yang esa; 
'ku jadi suci di dalamnya. 
 

  

 

17. Voorbede ( eindigend met het Onze Vader ) 
 

  



18. Dankoffer  
Ouderling: Gemeente, wij krijgen nu de gelegenheid ons dankoffer aan God te brengen.  

En we gedenken daarbij de woorden uit  
II Korintiërs 9:7 "Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God 
 heeft lief wie blijmoedig geeft." 

  
Het dankoffer kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen regio 

 
 Tijdens het dankoffer zingen wij samen uit PKJ 216 : 1, 2, 3 Berlimpah sukacita di hatiku  
 

1. Berlimpah sukacita di hatiku, 
di hatiku, di hatiku. 
Berlimpah sukacita di hatiku, 
tetap di hatiku! 
Refrin: 
Aku bersyukur bersukacita, 
kasih Tuhan diam di dalamku. 
Aku bersyukur bersukacita, 
kasih Tuhan diam di dalamku. 
 

2.  I've got the peace that passeth understanding, 
Down in my heart, 
Down in my heart,  
Down in my heart;  
I've got the peace that passeth understanding, 
Down in my heart, 
Down in my heart to stay. 
Refrein: 
And I’m so happy, so very happy 
I’ve got the love of Jesus in my heart 
Down in my heart. 
And I’m so happy, so very happy 
I’ve got the love of Jesus in my heart. 

    
 

19. Opwekking 845 “De zegen”  ( de gemeente gaat staan) 
 De Heer zegent en beschermt jou. 

Hij schijnt zijn stralende licht 
genadig op jou. 
De Heer ziet jou en bewaart jou; 
Hij geeft vrede. 
Refrein: 
Amen. Amen. Amen. 
Amen. Amen. Amen. 
 
De Heer zegent en beschermt jou. 
Hij schijnt zijn stralende licht 
genadig op jou. 
De Heer ziet jou en bewaart jou; 
Hij geeft vrede. 
 
Mag zijn goedheid jou omgeven, 
tot in duizend generaties; 
ook je zonen en je dochters 
en hun zonen en hun dochters.   

 De Heer zelf zal voor je uitgaan. 
Hij omgeeft je, Hij omringt je. 
Om je heen en binnen in je: 
Hij is bij je. 
Hij is bij je. 
 
In de morgen, in de avond, 
als je weggaat, als je thuiskomt, 
in je tranen, in je vreugde: 
Hij is bij je. 
Hij is bij je. 
 
Hij is bij je. (6x) 
 
Refrein: 
Amen. Amen. Amen. 
Amen. Amen. Amen. 
 

    
 

20. Zending en Zegen ( de gemeente blijft staan) 
 

Voorganger: Verheft uw harten tot de Heer 
Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Voorganger: Wees getuigen van Christus 
Gemeente: Lof aan God 

Voorganger: Geloofd zij de Heer 
Gemeente: Nu en voor altijd 

Voorganger: Ontvang nu de zegen van de Heer:…… 
 

21. Gemeente zingt : “Amen. amen, amen”. 
 

22. Stil gebed  


