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Intochtslied   KJ 392: 1,2 "Ku Berbahagia" 
1. Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 

Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed; 
in Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 
Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
 

2. Pasrah sempurna, nikmat penuh, 
suka sorgawi melimpahiku. 
Lagu malaikat amat merdu; 
kasih dan rahmat besertaku. 
 
Refrein: 
Aku bernyanyi bahagia 
memuji Yesus selamanya. 
Aku bernyanyi bahagia 
memuji Yesus selamanya. 
 

 

 1. Stil gebed ( de gemeente  staat)  
 
 

 2. Votum en groet ( staande )  
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER, 

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 

Gemeente: Amen. 
 
 

 3. Aanvangstekst (zittende)   Psalm / Mazmur 95 : 6 - 7 
 
 

 4. KJ 424: 1,2,4 “Yesus menginginkan daku” 
1. Mij wil de Heiland gebruiken, 

een zonnestraal te zijn, 
die elke dag licht en warmte, 
verspreidt voor groot en klein. 
 
Refrein: 
Hoe heerlijk voor Jezus, 
mag ik als zonnestraal lichten! 
Hoe heerlijk voor Jezus, 
Mag ik een zonnestraal zijn. 
 

2. Yesus menginginkan daku, 
menolong orang lain 
manis dan sopan selalu, 
ketika 'ku bermain. 
 
Refrein: 
Bersinar, bersinar; 
itulah kehendak Yesus; 
bersinar, bersinar, 
aku bersinar terus 
 

4. Help m' als een zonstraal, o Jezus, 
te schijnen dag aan dag, 
tot 'k in de eeuwige zonschijn, 
Uzelf aanschouwen mag. 
 
Refrein: 
Hoe heerlijk voor Jezus, 
mag ik als zonnestraal lichten! 
Hoe heerlijk voor Jezus, 
Mag ik een zonnestraal zijn. 

  

 
 

 5. De kinderen gaan naar de kindernevendienst. De tieners gaan naar de tienerdienst. 
 
 
 6. Gebed van toenadering 
 
 

  

 
 



 7. Opwekking 642: De Rivier 
 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van Uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

 Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 

    
 

 8. Genadeverkondiging   2 Korinthiërs / Korintus 5 : 17 – 18 
 
 

 9. Gods Woord voor levensvernieuwing   Galaten / Galatia 5:13-14 
 
 

10. KJ 400: 1,2,3 “Kudaki Jalan Mulia” 
1. Kudaki jalan mulia, 

Tetap doaku inilah: 
“Ke tempat tinggi dan teguh, 
Tuhan mantapkan langkahku! 
 
Refrein: 
Ya Tuhan, angkat diriku 
Lebih dekat kepadaMu 
Di tempat tinggi dan teguh 
Tuhan, mantapkan langkahku! 
 

2. My heart has no desire to stay 
Where doubts arise and fears dismay  
Though some may dwell where those abound 
My prayer, my aim, is higher ground 
 
 Refrein: 
 Lord lift me up, and let me stand 
 By faith on heaven’s tableland 
 A higher plane than I have found 
 Lord, plant my feet on higher ground  
 

3. Ku ingin hidup yang benar, 
Jauh dari tindak yang cemar. 
Umat kudus memanggilku 
Ke tempat tinggi dan teguh. 
 
Refrein: 
Ya Tuhan, angkat diriku 
Lebih dekat kepadaMu 
Di tempat tinggi dan teguh 
Tuhan, mantapkan langkahku! 
 

  

 

11. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
 

12. Schriftlezing   Filippenzen / Filipi 2:1-11  ( gelezen door 2 gemeenteleden ) 
Voorganger: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. 

Gemeente zingt: ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b 
 
13. Prediking   ‘Hidup di Bawah Kepemimpinan Kristus‘  ( Filippenzen / Filipi 2:1-11 ) 
 
 

14. Meditatief moment / Voordracht 
 
 

15. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS uit te spreken door een ouderling ( de gemeente gaat staan) 
 

  



16. KJ 460: 1,2,3 “Jika Jiwaku Berdoa” 
1. Leer mij, Heer, als in gebeden 

Ik mijn ziel tot U verhef, 
Steeds gelovig aan te nemen 
Wat ook uit uw hand mij treft. 
Laat mij zover mogen komen,  
dat ik anders niets begeer. 
dandat slechts uw wil geschiedde,  
en demijne niet, o Heer! 
 

2. Apa juga yang Kau timbang 
Bagi untuk hidupku 
Biar akupun setuju 
Dengan maksud hikmat-Mu 
Menghayati dan percaya 
Walau hatiku lemah: 
Jangan kehendakku Bapa 
Kehendak-Mu jadilah 
 

3. In mijn nood en in mijn smarten 
vind ik troost bij U alleen. 
Bij U is er rust en uitzicht-  
buiten U, waar zou ik heen? 
Levenslang wil ik getuigen,  
dat ik anders niets begeer 
dandat slechts uw wil geschiedde  
en demijne niet, o Heer! 
 

  

 

17. Voorbede ( eindigend met het Onze Vader ) 
 
 

18. Dankoffer  
Ouderling: Gemeente, wij krijgen nu de gelegenheid ons dankoffer aan God te brengen.  

En we gedenken daarbij de woorden uit  
Deuteronomium 16:16b-17: "Ze mogen daar niet met lege handen komen; ieder moet geven naar de mate  
waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend." 

  
Het dankoffer kunt u overmaken naar het landelijke rekeningnummer  
van Gereja Kristen Indonesia Nederland. IBAN: NL19INGB0002618290      
o.v.v. Collecte OLE 27-07-2025 

 
 Tijdens het dankoffer zingen wij samen uit NKB 100: 1,2,3 “Rindukah Engkau mendapat Berkat Tuhan” 

1. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh 
di seluruh hidupmu? 
Mintalah kepada Bapamu yang janji-Nya teguh: 
menyertai langkahmu. 
 
Refrein: 
Roh Kudus terus meluap di hatimu, 
kar'na Tuhan berpesan: "Bawalah bejanamu". 
Roh Kudus terus meluap di hatimu, 
pun dengan kuasa-Nya. 

2. Bring your earthen empty vessels,  
clean through Jesus’ precious blood, 
Come, ye needy, one and all;  
And in human consecration wait before the throne of 
God  
Till the Holy Ghost shall fall  
 
Refrein: 
He will fill your heart today to overflowing 
As the Lord commandeth you, “Bring your vessels, not 
a few” 
He will fill your heart today to overflowing 
With the Holy Ghost and power. 
 

3. Like the cruse of oil unfailing 
Is His grace forevermore, 
And His love unchanging still; 
And according to His promise, 
With the Holy Ghost and power 
He will every vessel fill  
 
Refrein: 
He will fill your heart today to overflowing 
As the Lord commandeth you, “Bring your vessels, not 
a few” 
He will fill your heart today to overflowing 
With the Holy Ghost and power. 
 

 Refrein: 
Roh Kudus terus meluap di hatimu, 
kar'na Tuhan berpesan: "Bawalah bejanamu". 
Roh Kudus terus meluap di hatimu, 
pun dengan kuasa-Nya. 
 

 

  



 
19. NKB 125: 1,4 “Kudengar Panggilan Tuhan”   ( de gemeente gaat staan) 

1. 'Ku dengar panggilan Tuhan, 
'ku dengar panggilan Tuhan, 
'ku dengar panggilan Tuhan: 
"Pikul salib, ikutlah Aku!" 
 
Refrein 
Aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
ikut Dia, Yesus, Tuhanku 
 

4. Zijn genade geeft mijn Heiland, 
zijn genade geeft mijn Heiland, 
zijn genade geeft mijn Heiland, 
en met mij is Jezus t’ allen tijd. 
 
Refrein: 
Waar mijn Heiland mij ook heen leidt, 
waar mijn Heiland mij ook heen leidt, 
waar mijn Heiland mij ook heen leidt, 
wil ik volgen, “volgen, t’ allen tijd 
 

    
 

20. Zending en Zegen ( de gemeente blijft staan) 
 

Voorganger: Verheft uw harten tot de Heer 
Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer 

Voorganger: Wees getuigen van Christus 
Gemeente: Lof aan God 

Voorganger: Geloofd zij de Heer 
Gemeente: Nu en voor altijd 

Voorganger: Ontvang nu de zegen van de Heer:…… 
 

21. Gemeente zingt : “Amen. amen, amen”. 
 

22. Stil gebed  


