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Intochtslied: Opwekking 298 "Hosanna" 
Hosanna, hosanna,  
Hosanna in de hoge 
Hosanna, hosanna,  
Hosanna in de hoge 
 

Allen: 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
Glorie voor de Koning. 
 

Heer, ons hart is vol lof 
Wij verhogen uw naam 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
Hosanna in de hoge 
 

Heer, ons hart is vol lof 
Wij verhogen uw naam 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
Hosanna in de hoge 
 
Hosanna in de hoge 
Hosanna in de hoge 
 

Vrouwen: 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning 
 
Mannen: 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning   
 

 

 

1. Stil gebed ( de gemeente staat ) 

2. Votum en groet (staande) 
 Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER, 
  Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
  Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
 Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus,  
    in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
  Gemeente:Amen. 

3. Aanvangstekst (zittende)   1 Timoteüs 4:12 

4. Opwekking 575 "Jezus alleen" 
Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
Dwars door het duister van de nacht. 
 
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu.   
 

Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid.  
 
Door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf,  
Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.  
 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

5. De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Er is geen tienerdienst. 

6. Gebed van toenadering. 



7. Sela "Zo lief had God de Vader ons" 
Zo lief had God de Vader ons,  
dat Hij zijn eigen Zoon zond  
tot heil van ons gebroken hart,  
omdat Hij ons zo kostbaar vond.  
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn  
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;  
toch is het Jezus' bloed dat ons  
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 

Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 
 

O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht.   
 

 

 
8. Genadeverkondiging   Efeziërs 1:7-8. 

9. Gods Woord voor levensvernieuwing   Mattheüs 7:1-5 

 

10. NKB 21: 1,2,3 "Ku diberikan kidung baru" 
1. ‘Ku diberikan kidung baru  
oleh Yesus Tuhanku: 
irama lagu paling mulia,  
kidung kasih yang merdu 
 
Reff: 
Hatiku bersukacitalah,  
bersukacitalah, bersukacitalah. 
Hatiku bersukacitalah  
di dalam Yesus, Tuhanku. 
 

3. Kumuliakan kasih Yesus  
dalam lagu yang merdu; 
kelak malaikat dalam sorga  
mengiringi kidungku. 
 
Reff: 
Hatiku bersukacitalah,  
bersukacitalah, bersukacitalah. 
Hatiku bersukacitalah  
di dalam Yesus, Tuhanku. 
 

2. ‘Ku mengasihi Tuhan Yesus  
yang tersalib bagiku; 
segala dosaku dihapusNya,  
hingga baru kidungku. 
 
Reff: 
Hatiku bersukacitalah,  
bersukacitalah, bersukacitalah. 
Hatiku bersukacitalah  
di dalam Yesus, Tuhanku. 
 

 

 

11. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

12. Schriftlezing   Lucas 6:39-49 ( gelezen door 2 gemeenteleden ) 
 Voorganger: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. 
  Gemeente zingt: ‘Hosiana (3x)’ uit KJ 473b 

13. Prediking   "Integritas Kristen / Christelijke Integriteit". 

14. Meditatief moment – Project: Van Kruis naar Leven 

15. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS uit te spreken door een ouderling.  (de gemeente gaat staan) 



16. PKJ 239: 1,2 "Perubahan besar" 
1. Perubahan besar di kehidupanku 
sejak Yesus di hatiku; 
di jiwaku bersinar terang yang cerlang 
sejak Yesus di hatiku. 
 
Reff: 
Sejak Yesus di hatiku, 
sejak Yesus di hatiku, 
jiwaku bergemar 
bagai ombak besar.... 
sejak Yesus di hatiku. 
 

2. I have ceased from my wand'ring and going astray 
since Jesus came into my heart! 
And my sins which were many are all washed away, 
since Jesus came into my heart.  
 
Reff:  
Since Jesus came into my heart, 
since Jesus came into my heart, 
floods of joy o'er my soul  
like sea billows roll.... 
since Jesus came into my heart. 
 

 
17. Formulier ter voorbereiding Heilig Avondmaal door ouderling van dienst 

 
18. Voorbede ( eindigend met het Onze Vader ) 

19. Dankoffer (2x) 

 Ouderling: Gemeente, wij krijgen nu de gelegenheid ons dankoffer aan God te brengen.   
  En we gedenken daarbij de woorden uit Kolossenzen 3:17. 

17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.  
 
De dankoffers kunt u overmaken naar  
 
het landelijke rekeningnummer van Gereja Kristen Indonesia Nederland.  
IBAN: NL19INGB0002618290 o.v.v. Collecte OLE 29-03-2026 
 
En 
 
Het rekeningnummer van GKIN Diaconie 
IBAN: NL28 INGB 0008 5873 14 o.v.v. “Palm zondag Voor Kerkgebouw Gereja Toraja” 

 
Tijdens het dankoffer zingen wij samen uit KJ 393: 1,2,3 "Tuhan betapa banyaknya" 
1. Tuhan, betapa banyaknya 
berkat yang Kauberi, 
terisimewa rahmatMu 
dan hidup abadi. 
 
Reff: 
T'rima kasih, ya Tuhanku, 
atas keselamatanku! 
Padaku telah Kauberi 
hidup bahagia abadi. 
 

3. Setiap hari rahmatMu 
tiada putusnya: 
hendak kupuji namaMu 
tetap selamanya 
 
Reff: 
T'rima kasih, ya Tuhanku, 
atas keselamatanku! 
Padaku telah Kauberi 
hidup bahagia abadi. 
 

2. Some thank Him - 
for the flow'rs that grow, 
Some for the stars that shine; 
My heart is filled with joy and praise 
Because I know He's mine. 
 
Reff: 
Thank you, Lord, for saving my soul 
Thank you, Lord, for making me whole 
Thank you, Lord, for giving to me 
Thy great salvation so rich and free 
 

 

 



20. PKJ 165: 1,2,3 "Janji yang manis" 
1.  Janji yang manis: Kau tak Kulupakan, 
tak terombang-ambing lagi jiwaku. 
Walau lembah hidupku penuh awan, 
nanti ‘kan cerahlah langit di atasku. 
 
Reff: 
Kau tidak ‘kan Aku lupakan,  
Aku memimpinmu, Aku membimbingmu;  
Kau tidak ‘kan Aku lupakan, 
Aku Penolongmu.... yakinlah teguh. 
 

3.  Dan bila pintu sorga dibukakan, 
selesailah sudah susah dan lelah. 
‘Kan kudengarlah suara mengatakan: 
Hamba yang setiawan, mari masuklah. 
 
Reff: 
Kau tidak ‘kan Aku lupakan,  
Aku memimpinmu, Aku membimbingmu;  
Kau tidak ‘kan Aku lupakan, 
Aku Penolongmu.... yakinlah teguh. 
 

2. Trusting the promise "I will not forget thee",  
Onward will I go with songs of joy and love, 
Tho' earth despise me, tho' my friends forsake me, 
I shall be remembered in my home above. 
 
Refrein: 
I will not forget thee or leave thee, 
In my hands I'll hold thee, In my arms I'll fold thee, 
I will not forget thee or leave thee, 
I am thy Redeemer.... I will care for thee 
 

 

 
21. Zending en Zegen  (de gemeente blijft staan) 
 Voorganger: Verheft uw harten tot de Heer. 
  Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 Voorganger: Wees getuigen van Christus 
  Gemeente: Lof aan God 
 Voorganger: Geloofd zij de Heer 
  Gemeente: Nu en voor altijd 
 Voorganger: Ontvang nu de zegen van de Heer:…… 

22. Gemeente zingt : “Amen, amen, amen”. 

 

23. Stil gebed. 


