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Preek ds. J. Linandi, GKIN regio Amstelveen (tevens OLE), 8 september 2024   

“Vol vertrouwen met Jezus het nieuwe kerkelijk seizoen ingaan/ Bersama Yesus memasuki 

musim baru gerejawi dengan penuh kepercayaan” 

Matteüs 4:12-25 

 

Geliefde gemeente. Hoe voelt u zich als u aan iets 

nieuws begint? Of het nu gaat om een nieuwe 

baan, een nieuwe school of opleiding, of een 

nieuwe taak binnen de kerk, voelt u dan 

spanning? Op een schaal van 0 tot 10, hoe zou u 

die spanning beoordelen? En welke andere 

gevoelens ervaart u naast die spanning? 

 

Ook Jezus begon op een dag aan een nieuwe taak: 

de eerste dag van Zijn openbare bediening. Er 

was ongetwijfeld enige spanning, zelfs voor 

Jezus. Maar wat was het teken voor Hem dat Hij 

moest beginnen? Was er een specifieke 

aanleiding? Ja, die aanleiding staat in vers 12: 

“Toen Jezus hoorde dat Johannes 

gevangengenomen was, week Hij uit naar 

Galilea.” Johannes de Doper had veel 

losgemaakt. Grote menigten kwamen naar hem 

toe om zijn boodschap te horen, en hij had de weg 

voor Jezus bereid. Maar nu was Johannes 

gevangengenomen omdat hij kritiek had op 

koning Herodes Antipas, de zoon van Herodes de 

Grote, die verantwoordelijk was voor de 

kindermoord in Bethlehem. Herodes Antipas had 

Johannes opgesloten, en uiteindelijk zou hij hem 

laten doden. 

 

Op het moment dat Johannes gevangen werd 

gezet, was dat voor Jezus het teken dat Zijn werk 

moest beginnen. En heel bijzonder: Jezus begint 

Zijn openbare bediening met precies dezelfde 

boodschap als Johannes: “Kom tot inkeer, want 

het Koninkrijk van de hemel is nabij!” (vgl. 

Matteüs 3:1). Johannes had gedaan wat hij moest 

doen, en Jezus bouwde naadloos voort op wat 

Johannes had voorbereid. 

 

Jezus ging wonen in Kafarnaüm, aan de 

noordkant van het Meer van Galilea, een stadje 

aan een belangrijke handelsroute. Het was ook 

een grensstad, met veel tollenaars, tolontvangers 

en soldaten vanwege het garnizoen dat daar was 

gelegerd. 

 

Jemaat yang terkasih. Bagaimana perasaan anda 

ketika memulai sesuatu yang baru? Entah itu 

pekerjaan baru, sekolah atau pendidikan baru, 

atau tugas baru di gereja, apakah anda merasa 

tegang? Dari skala 0 sampai 10, berapa angka 

ketegangan anda? Selain perasaan tegang, 

perasaan apa lagi yang anda rasakan? 

 

Pada suatu hari Yesus juga memulai tugas baru: 

hari pertama pelayananNya di muka umum. 

Tentu ada juga ketegangan yang dirasakan Yesus. 

Apakah tanda yang membuat Yesus memulai 

pelayananNya? Adakah alasan khusus? Ya, 

alasannya ada di ayat 12: “Tetapi waktu Yesus 

mendengar, bahwa Yohanes telah ditangkap,  

menyingkirlah Ia ke Galilea.” Yohanes 

Pembaptis telah membuat gebrakan besar. 

Banyak orang datang mendengarkan khotbahnya. 

Ia juga telah mempersiapkan jalan bagi Yesus. 

Namun Yohanes kini dipenjara karena mengkritik 

raja Herodes Antipas, putra dari Herodes Agung 

yang memerintahkan pembunuhan bayi di 

Betlehem di sekitar kelahiran Yesus. Herodes 

Antipas memenjarakan Yohanes dan pada 

akhirnya memberi perintah untuk membunuhnya. 

 

 

Peristiwa dipenjarakannya Yohanes menjadi 

tanda bagi Yesus untuk memulai pekerjaanNya. 

Dan sangatlah istimewa: Yesus memulai 

pelayananNya di muka umum dengan berita yang 

sama seperti Yohanes: “Bertobatlah, sebab 

Kerajaan Sorga sudah dekat!” (bnd. Matius 3:1). 

Yohanes telah melakukan apa yang harus ia 

lakukan, dan Yesus dengan mulus melanjutkan 

apa yang telah Yohanes persiapkan. 

 

Yesus kemudian tinggal di Kapernaum, di sisi 

utara Danau Galilea, sebuah kota di jalur 

perdagangan penting. Kapernaum adalah kota 

perbatasan yang penting, karena itu ada banyak 

pemungut cukai (pemungut pajak) dan banyak 

tentara yang garnisunnya ada di sana.  
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Wat lezen we daarna? Jezus loopt langs de oever 

van het meer en ziet twee mannen. Vers 18: 

‘Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee 

broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 

broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het 

meer, het waren vissers.’ Die twee broers kenden 

Jezus al, en Jezus kende hen ook. Petrus en 

Andreas waren namelijk eerder discipelen van 

Johannes de Doper geweest. Wij kunnen dat 

lezen in Johannes 1. Daar wordt ook vermeld dat 

ze al eerder met Jezus gesproken hadden. 

Johannes had dus niet alleen de boodschap van 

Jezus voorbereid, maar ook al enkele van Zijn 

discipelen. Wat een bijzondere bediening had 

Johannes de Doper: mensen naar Jezus toeleiden. 

Wat mooi als dat ook in ons leven mag gebeuren. 

 

 

Ongetwijfeld treurden Petrus en Andreas over het 

lot van hun meester, Johannes, die nu gevangen 

zat. Maar plotseling verschijnt Jezus, Degene 

over wie Johannes altijd zei: “Het gaat niet om 

mij, maar om Hem! Ik moet kleiner worden, Hij 

moet groter worden! Hij is het Lam van God, dat 

de zonden van de wereld wegneemt.” Jezus kijkt 

hen aan en zegt: “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie 

vissers van mensen maken.” 

 

 
 

Yesus berjalan di tepi danau dan melihat dua 

orang laki-laki. Ayat 18:”Dan ketika Yesus 

sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia 

melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang 

disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. 

Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab 

mereka penjala ikan.” Kedua bersaudara itu 

sudah mengenal Yesus, dan Yesus juga mengenal 

mereka. Petrus dan Andreas sebelumnya adalah 

murid Yohanes Pembaptis. Ini bisa dibaca di 

Yohanes 1. Di sana juga tertulis mereka pernah 

berbicara dengan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis 

bukan hanya mempersiapkan pesan Yesus, tetapi 

juga beberapa muridNya. Sungguh istimewa 

pelayanan Yohanes Pembaptis: memimpin orang 

kepada Yesus. Alangkah indahnya jika hal ini 

juga terjadi dalam hidup kita.    

 

Tentu saja Petrus dan Andreas berduka atas nasib 

guru mereka, Yohanes Pembaptis, yang kini 

dipenjara. Namun tiba-tiba muncullah Yesus, 

yang kepadaNya Yohanes berkata: “Semua bukan 

tentang saya, tetapi tentang Dia! Aku harus makin 

kecil, Ia makin besar! Lihatlah Anak Domba 

Allah yang menghapus dosa dunia.” Yesus 

memandang mereka dan berkata: “Mari, ikutlah 

Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala 

manusia.” 
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Zonder aarzeling reageren ze op de roepstem van 

Jezus. “Ze lieten meteen hun netten achter en 

volgden Hem” (vers 20). Ook bij twee andere 

broers, Jakobus en Johannes, gebeurt hetzelfde. 

Ze zitten in hun boot de netten te herstellen 

samen met hun vader, Zebedeüs. Ook zij worden 

geroepen, en ook zij aarzelen niet. “Meteen lieten 

ze de boot en hun vader achter en volgden Hem” 

(vers 22). Voor deze vier discipelen was dit een 

keerpunt in hun leven, een nieuwe start. Wat een 

bijzonder moment! Stel je voor dat je alles 

achterlaat om Jezus te volgen, een totaal 

onbekende toekomst tegemoet. 

 

 

 
 

Wij staan nu aan het begin van een nieuw 

kerkelijk seizoen, de ‘Startzondag’. Op deze dag 

willen we leren van onze schriftlezing wat deze 

roeping voor ons betekent, voor u, voor jou en 

voor mij. We leren dat wij: 1. Geroepen zijn 

 
 

Tanpa ragu mereka menanggapi panggilan Yesus. 

“Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya 

dan mengikuti Dia.” (ayat 20). Hal serupa juga 

terjadi pada dua kakak beradik lainnya, Yakobus 

dan Yohanes. Mereka sedang duduk di perahu 

membereskan jala bersama Zebedeus, ayah 

mereka. Mereka juga dipanggil dan mereka pun 

tidak ragu. “Mereka segera meninggalkan perahu 

serta ayahnya, lalu mengikuti Dia.” (ayat 22). 

Bagi keempat murid ini, ini adalah titik balik 

dalam hidup mereka, sebuah awal yang baru. 

Sungguh peristiwa yang istimewa! Bayangkan 

saja: meninggalkan segalanya untuk mengikuti 

Yesus menuju masa depan yang tidak diketahui. 

 

 
 

Kita sekarang berada di awal musim baru 

gerejawi, ‘Minggu Awal Pelayanan Gerejawi’. 

Hari ini kita ingin belajar dari bacaan Alkitab kita 

apa arti panggilan ini bagi kita sekalian. Kita 

belajar bahwa kita: 1. Dipanggil oleh Sang 
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door de Meester, 2. Geroepen zijn tot Zijn 

missie, 3. Geroepen zijn om samen te werken. 

  

1. Geroepen door de Meester  

Dezelfde Meester die daar langs het Meer van 

Galilea liep, dezelfde Meester die Petrus, 

Andreas, Jakobus en Johannes riep, roept ook 

ons! Hij is dezelfde, toen en nu. Hij is de levende 

Heer. Dus ook jouw en mijn leven staan onder 

Zijn roepstem. Het komt erop aan: wat doe je? 

Vertrouw je jezelf toe aan Jezus? Misschien heb 

je jaren geleden al ‘Ja’ gezegd tegen Jezus. Dat is 

een genade van God, iets om Hem elke dag voor 

te danken. Maar die vraag komt elke dag weer 

terug: blijf je ‘Ja’ zeggen? Of glijd je langzaam 

weg?  

 

 

De roepstem van Jezus klinkt ook nu nog: “Volg 

Mij!” Die oproep brengt je op een kruispunt in je 

leven. Maak een keuze! Stel het niet langer uit. 

Tegelijkertijd geeft die oproep veel rust, want 

Jezus gaat ons voor. Hij zegt: “Je hoeft alleen 

maar achter Mij aan te gaan.” Je bent nooit alleen. 

Achter Jezus aangaan is niet altijd makkelijk, 

maar het is wel goed, want Hij is goed! 

 

 

Als je je hart opent voor Jezus, dan woont Zijn 

Geest, de Heilige Geest, in je. Je mag alles aan 

Hem vragen, zoals de discipelen dat deden toen 

Hij op aarde was. Vraag het Hem maar! Overleg 

met Hem. Deel je gedachten met de Meester. Hij 

is er altijd. Het enige wat je hoeft te doen, is Hem 

te volgen. 

 

Wie heeft wel eens een groep toeristen gezien 

met een gids die een paraplu omhooghoudt? Te 

midden van de drukte en chaos kun je snel 

verdwalen. Daarom is het belangrijk om je ogen 

op de gids gericht te houden. Jezus is onze Gids. 

Blijf dicht bij Hem, Hij wijst de weg. “Wees niet 

bang,” zegt Hij. “Kom achter Mij aan.” Deze 

woorden brengen rust. Jezus laat je stap voor stap 

zien wat je moet doen. 

 

Guru, 2. Dipanggil untuk menjalankan 

MisiNya, 3. Dipanggil untuk bekerja sama.  

 

1. Dipanggil oleh Sang Guru 

Guru yang sama yang berjalan di sepanjang 

Danau Galilea, yang memanggil Petrus, Andreas, 

Yakobus, dan Yohanes, juga memanggil kita! 

Yesus tetap sama: dulu dan sekarang. Ia adalah 

Tuhan yang hidup. Hidup kita pun berada di 

bawah panggilanNya. Intinya adalah: apa yang 

anda lakukan? Apakah anda mempercayakan diri 

kepada Yesus? Mungkin anda bertahun-tahun lalu 

sudah berkata ‘Ya’ kepada Yesus. Itu adalah 

anugerah Allah yang perlu disyukuri senantiasa. 

Namun pertanyaan itu muncul juga tiap hari: 

Apakah hari ini anda juga berkata: ‘Ya’? Ataukah 

anda perlahan menjauh? 

  

Panggilan Yesus masih terdengar hingga 

sekarang: “Mari, ikutlah Aku!” Panggilan itu 

membawa kita ke persimpangan jalan. Buatlah 

pilihan! Jangan tunda lagi. Pada saat yang sama, 

panggilan itu memberi ketenangan, karena Yesus 

berjalan di depan kita. Ia berkata: “Yang harus 

kamu lakukan hanyalah mengikuti Aku.” Kamu 

tidak pernah sendiri. Mengikut Yesus tidak selalu 

mudah, tetapi itu baik, karena Ia baik! 

 

Jika anda membuka hati buat Yesus, maka Roh 

KudusNya tinggal di dalam anda. Anda boleh 

meminta seperti yang dilakukan dua belas murid-

Nya dulu. Tanyakan padaNya. Ungkapkan isi hati 

anda dan pemikiran anda padaNya. Ia selalu ada 

di sana. Yang harus anda lakukan hanyalah 

mengikuti Dia. 

 

Siapa yang pernah lihat rombongan wisatawan 

dengan pemandu yang memegang payung? Di 

tengah keramaian dan kebisingan kita sangat 

mudah tersesat. Itulah pentingnya untuk selalu 

memandang sang pemandu. Yesus adalah 

Pemandu kita. Tetaplah dekat denganNya. Ia 

menunjukkan jalan. “Jangan takut”, kataNya. 

“Ikutlah Aku.” Suara ini memberi kedamaian. 

Yesus menunjukkan kepada kita langkah demi 

langkah apa yang harus kita lakukan. 
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Anders dan leraren die slechts een paar uur per 

week lesgeven, roept Jezus Zijn discipelen om 

Hem dag en nacht te volgen. Een leven met Hem 

delen. Jezus volgen gaat niet alleen om kennis 

vergaren, maar om innerlijke transformatie. Er is 

geen parttime christen; we zijn allemaal fulltime 

christenen, geroepen door de Meester. Vertrouw 

je je leven aan Hem toe? 

 

 

 

2. Geroepen tot Zijn missie 

De vier discipelen werden geroepen om iets 

nieuws te leren en hun comfortzone te verlaten. 

Jezus zei: “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers 

van mensen maken.” 

 

‘Vissers van mensen’, was iets totaal nieuws voor 

Petrus en zijn collega’s. Ze waren gewend om 

vissen te vangen, maar mensen vangen… wat 

bedoelt Jezus? Sowieso is ‘mensen vangen’ al het 

omgekeerde van ‘vissen vangen’. Want een vis 

vang je om hem te doden. Mensen ‘vang’ je om 

hen te redden van de dood, om hen te bevrijden 

van een zee van ellende! Je vangt hun aandacht, 

je vangt hun hart, zodat ze de werkelijke vrijheid 

vinden, vrijheid voor nu en voor eeuwig! Ook jij 

en ik worden door Jezus geroepen om ‘vissers 

van mensen’ te zijn, gewoon in ons dagelijks 

leven – waar we wonen, werken en studeren. 

 

 

Jezus kwam om shalom te brengen: vrede tussen 

God en mensen, tussen mensen onderling, en 

tussen mensen en de niet-menselijke schepselen. 

Zijn missie is ook onze missie. 

 

Drie weken geleden volgde ik het Summer 

Colloquium (Summer Course) van de 

Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, 

 
 

Berbeda dengan guru yang mengajar beberapa 

jam seminggu, Yesus memanggil murid-

muridNya untuk mengikutiNya siang dan malam. 

Berbagi hidup denganNya. Mengikut Yesus 

bukan untuk sekedar menambah pengetahuan, 

namun untuk mengalami transformasi kehidupan. 

Tidak ada orang Kristen part-time. Kita semua 

orang Kristen full-time yang dipanggil oleh Sang 

Guru. Apakah anda mempercayakan hidup 

kepadaNya?  

 

2. Dipanggil untuk menjalankan MisiNya 

Keempat murid dipanggil untuk mempelajari 

sesuatu yang baru dan meninggalkan zona 

nyaman. Yesus berkata: “Mari, ikutlah Aku, dan 

kamu akan Kujadikan penjala manusia.” 

 

‘Penjala manusia’ adalah sesuatu yang benar-

benar baru bagi Petrus dan rekan-rekannya. 

Mereka terbiasa menjala ikan, tetapi menjala 

manusia? Apa maksud Yesus? Bagaimanapun 

‘menjala manusia’ kebalikan dari ‘menjala ikan’. 

Ikan dijala untuk dimatikan dan dimakan. 

Manusia dijala untuk diselamatkan dari kematian, 

untuk dibebaskan dari lautan kesengsaraan! Kita 

menjala perhatian orang, hati orang, sehingga 

mereka menemukan kebebasan sesungguhnya, 

untuk sekarang dan selamanya! Kita semua 

dipanggil Yesus menjadi ‘penjala manusia’ dalam 

hidup sehari-hari, di tempat kerja, studi dan di 

manapun kita berada. 

 

Yesus datang membawa shalom: damai antara 

Allah dan manusia, antara manusia satu sama 

lain, antara manusia dan ciptaan Allah lainnya. 

MisiNya juga menjadi misi kita.  

  

Tiga minggu lalu saya mengikuti Summer 

Colloquium (Summer Course) dari Evangelische 

Theologische Faculteit di Leuven, Belgia, dengan 
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met het thema: "Wakker in Gods wereld: 

missionair kerk-zijn in de 21e eeuw." Dit was een 

inspirerende cursus, waarin ik veel heb geleerd en 

gereflecteerd op mijn bediening in de GKIN in de 

afgelopen 22 jaar. Een belangrijke les was dat het 

uiteindelijk gaat om Gods missie (Missio Dei) en 

niet zozeer de missie van de kerk. God vraagt ons 

om wakker te zijn, onze ogen en oren te openen, 

en hoopvol aanwezig te zijn in deze wereld. We 

mogen meebewegen en meewerken aan wat God 

aan het doen is in deze wereld: Zijn heil brengen.  

 

 

 
 

 
 

Geroepen tot Zijn missie, Missio Dei. Bid je 

ervoor dat je anderen naar Jezus mag leiden? Dat 

tema: “Bangun dari tidur di dunia Allah: menjadi 

Gereja misioner di abad 21.” Sebuah kursus yang 

menginspirasi, di mana saya banyak belajar dan 

berefleksi atas pelayanan saya di GKIN selama 

22 tahun ini. Salah satu pelajaran pentingnya 

adalah bahwa ini semua tentang Misi Allah 

(Missio Dei) dan bukan misi Gereja. Allah 

meminta kita untuk bangun dan terjaga, membuka 

mata dan telinga, hadir dengan penuh 

pengharapan di dunia ini. Kita ikut bergerak dan 

bekerja dalam apa yang Tuhan lakukan di dunia 

ini: membawa keselamatanNya.  

 

 
 

 
 

Dipanggil untuk menjalankan MisiNya, Missio 

Dei. Apakah anda berdoa agar anda boleh 
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je door jouw leven anderen helpt om God te 

zoeken? Ben je bereid om nieuwe dingen te 

leren? Ben je bereid om dingen los te laten en 

nieuwe uitdagingen aan te gaan? Bid je elke dag 

dat God je leidt naar de juiste mensen? Leg je 

elke morgen die dag in de handen van de Jezus? 

‘Hier ben ik, Heer, zend mij!’ 

 

 

3. Geroepen om samen te werken 

Gelukkig staan we er niet alleen voor! We hebben 

elkaar! Wat zegt Jezus? ‘Kom, volg Mij, Ik zal 

van jullie vissers van mensen maken.’ Jezus roept 

twee broers, en daarna nog eens twee broers. Hij 

roept een groep van twaalf discipelen, en later 

stuurt Hij hen eropuit, op een soort stage, maar 

nooit alleen. Altijd twee aan twee! Zo werkt het 

ook in het Koninkrijk van God. We helpen elkaar. 

We staan er samen voor. We gaan samen met 

Jezus op pad. Ben je bereid om met anderen 

samen te werken?  

 

Ik vertel u graag een verhaal. In de zee leefde een 

groep rode visjes, en één zwart visje, Swimmy. 

Op een dag slokte een grote tonijn alle rode visjes 

op, behalve Swimmy. Hij ontsnapte en zwom ver 

weg door de oceaan, waar hij allerlei wonderlijke 

zeewezens ontdekte. Later vond Swimmy een 

nieuwe groep rode visjes. Ze waren bang om de 

zee in te gaan, uit angst voor grote vissen. 

Swimmy voelde zich geroepen om hen te helpen. 

Hij stelde voor om samen te werken: als ze dicht 

bij elkaar zouden zwemmen, konden ze lijken op 

één grote vis. Swimmy, vanwege zijn zwarte 

kleur, werd het oog.  

 

 

 
 

Net zoals Swimmy het oog van de groep was, zo 

is Jezus het oog van onze gemeenschap. Hij leidt 

membawa orang pada Kristus? Bahwa melalui 

anda, orang di sekitar anda mencari Tuhan? 

Apakah anda mau belajar yang baru? Bersedia 

melepaskan dan siap menghadapi tantangan baru? 

Berdoalah tiap hari agar Tuhan menuntun anda 

pada orang yang tepat. Serahkan tiap-tiap hari 

dalam tangan Yesus: ‘Ini aku Tuhan, utuslah 

aku!’. 

  

3. Dipanggil untuk bekerja sama 

Syukurlah kita tidak sendirian! Kita memiliki satu 

sama lain! Sebagaimana Yesus katakan: “Mari, 

ikutlah Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala-

(penjala) manusia.” Yesus memanggil dua 

bersaudara, kemudian dua bersaudara lainnya. Ia 

memanggil dua belas murid, dan kemudian Ia 

mengutus mereka (semacam magang), tetapi 

tidak sendirian. Selalu berdua-dua! Begitulah cara 

kerja di Kerajaan Allah. Kita saling membantu. 

Kita berjalan bersama Yesus. Apakah anda siap 

bekerja sama dengan yang lain? 

 

Ada sebuah kisah. Di laut hidup sekelompok ikan 

merah, dan satu ikan hitam bernama Swimmy. 

Suatu hari ikan tuna besar menelan semua ikan 

merah di dekat Swimmy. Swimmy melarikan diri 

berenang jauh ke laut. Di sana ia menemukan 

berbagai jenis mahluk laut yang menakjubkan. 

Lalu Swimmy menemukan sekelompok ikan 

merah kecil bersembunyi di balik karang. Mereka 

takut berenang di laut karena banyak ikan besar. 

Swimmy terpanggil menolong mereka. Ia 

sarankan untuk kerja sama: kalau mereka 

berenang berdekatan akan terlihat seperti satu 

ikan besar. Swimmy dengan warna hitamnya 

menjadi mata mereka.  

 

 
 

Sama seperti Swimmy yang adalah mata 

kelompok ikan itu, demikian Yesus mata dari 
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ons, geeft ons richting en veiligheid. Door samen 

te werken met elkaar en op Hem te vertrouwen, 

kunnen we zonder angst leven en staan we 

sterker. 

 

Geliefde gemeente. Vandaag beginnen we aan 

een nieuw kerkelijk seizoen, op deze Startzondag. 

Na de vakantieperiode hervatten we de kerkelijke 

activiteiten, net zoals velen van jullie weer druk 

bezig zijn met school of werk.  

 

 

 
 

Er zijn allerlei activiteiten, zowel regionaal als 

landelijk. Gisteren genoten we van een mooie 

familiedag in Amstelveen. Binnenkort starten de 

catechisatielessen voor jongeren. Wat betreft de 

landelijke activiteiten, op 5 oktober is er in Den 

Haag een interactieve landelijke toerusting voor 

ouderlingen, activisten en gemeenteleden, met als 

thema: ‘Intergenerationele samenwerking’. Kijk 

naar de mededelingen voor meer informatie. Doe 

mee aan de activiteiten en sluit je aan bij de 

bedieningen! Al deze activiteiten hebben als doel 

dat we samen mogen groeien in geloof, 

gemeenschap, getuigenis en dienstbaarheid. Laten 

we vol vertrouwen met Jezus het nieuwe kerkelijk 

seizoen ingaan, wetende dat wij geroepen zijn 

door de Meester, geroepen tot Zijn missie, en 

geroepen om samen te werken. Amen. 

 

 

persekutuan kita. Ia memimpin, memberi arah 

dan keamanan bagi kita. Dengan bekerja sama 

satu dengan yang lain dan percaya kepadaNya, 

kita berdiri teguh tanpa rasa takut. 

 

Jemaat terkasih. Hari ini kita memulai musim 

baru gerejawi, di ‘Minggu Awal Pelayanan 

Gerejawi’. Sesudah periode liburan, kita 

melanjutkan kegiatan gerejawi, sama seperti 

banyak dari kita yang kembali sibuk dengan 

pekerjaan atau studi.  

 

 
 

Ada banyak kegiatan, baik di tiap regio maupun 

seluruh GKIN. Kemarin kita menikmati hari 

keluarga di Amstelveen. Katekisasi untuk pada 

pemuda juga tidak lama lagi akan dimulai. Untuk 

kegiatan seluruh GKIN, tanggal 5 Oktober ini di 

Den Haag akan diadakan pembinaan interaktif 

penatua, aktivis, dan anggota jemaat dengan 

tema: ‘Kerja sama antar generasi’. Lihatlah warta 

jemaat untuk informasi lebih lanjut. Ikutlah dalam 

kegiatan-kegiatan gereja! Bergabunglah dalam 

pelayanan! Semua kegiatan mempunyai tujuan 

agar kita boleh bertumbuh bersama dalam iman, 

persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Marilah 

dengan penuh kepercayaan kita memasuki musim 

baru gerejawi bersama Yesus, seraya mengetahui 

bahwa kita dipanggil oleh Sang Guru, dipanggil 

menjalankan MisiNya, dan dipanggil untuk 

bekerja sama. Amin.  

 

 

 


