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Preek ds. J. Linandi, GKIN regio Tilburg (tevens OLE), 20 oktober 2024 

“Je bent geroepen bij je naam/ Engkau dipanggil dengan namamu” 

Jesaja 43:1-7 

 

Geliefde gemeente. Stel je voor dat je op vakantie 

bent in een ver land, waar je niemand kent. Je 

loopt een koffieketen binnen en bestelt een 

cappuccino. Zoals altijd vraagt de barista om je 

naam. Even later hoor je iets verrassends: 

“Cappuccino voor [Johannes]!”  

 

 

 
 

Midden in een onbekende omgeving, waar 

niemand je kent, klinkt toch jouw naam door de 

ruimte. Het voelt vertrouwd en persoonlijk, zelfs 

ver van huis. Heb je dit weleens meegemaakt? Zo 

is het ook met God. Zelfs wanneer je je ergens 

ver weg of onbekend voelt, kent Hij jouw naam 

en roept Hij je persoonlijk. Maar in tegenstelling 

tot de barista die je naam vergeet zodra je de 

koffie hebt opgehaald, vergeet God jouw naam 

nooit. Hij roept je niet één keer, maar steeds 

opnieuw, op elk moment van je leven. En Zijn 

roep is altijd met een doel: om je te herinneren 

dat je van Hem bent, kostbaar en geliefd. 

 

 

Het volk Israël bevindt zich in onze lezing in een 

ver land, in Babylonië. Honderden kilometers 

verwijderd van Jeruzalem, maar ze zijn daar niet 

op vakantie. Ze leven in ballingschap. Het is één 

grote puinhoop. En daar, in dat verre land, lijkt er 

geen enkele hoop, geen enkele toekomst, geen 

enkel perspectief. Precies in die situatie klinken 

de woorden van Jesaja. In hoofdstuk 42 heeft 

God laten zien hoe het zover is gekomen: "Jullie 

waren doof," zegt God, "doof voor wat Ik zei en 

blind voor wat Ik liet zien. Jullie hebben bewust 

gezondigd, jullie gingen je eigen weg. Wat Ik 

ook deed, jullie luisterden niet!" De ballingschap 

is een gevolg van hun zonden. (Natuurlijk 

Jemaat terkasih. Bayangkan anda sedang berlibur 

di negeri yang jauh, di mana anda tidak mengenal 

siapa pun. Anda masuk ke sebuah kedai kopi dan 

memesan cappuccino. Barista menanyakan nama 

anda. Beberapa saat kemudian, anda mendengar 

sesuatu yang mengejutkan: “Cappuccino untuk 

[Johannes]!” 

 

 
 

Di tengah lingkungan asing, di mana anda tak 

dikenal, nama anda terdengar di ruangan. 

Rasanya akrab dan personal, meski jauh dari 

rumah. Siapa yang pernah mengalaminya? Begitu 

pula dengan Tuhan. Bahkan ketika anda merasa 

jauh atau tak dikenal, Dia mengenal dan 

memanggil secara pribadi. Namun, berbeda 

dengan barista yang mungkin lupa nama anda 

setelah pesanan diambil, Tuhan tak pernah lupa 

nama anda. Dia memanggil anda tidak hanya 

sekali, tetapi berulang kali, di setiap momen 

kehidupan. Dan panggilan-Nya selalu bermakna: 

untuk mengingatkan bahwa anda adalah milik-

Nya, berharga, dan dikasihi. 

 

Dalam bacaan Firman hari ini, bangsa Israel 

berada di tanah asing, di Babel, ratusan kilometer 

dari Yerusalem. Namun, mereka tidak sedang 

berlibur. Mereka tinggal dalam pembuangan, 

terjebak dalam kekacauan besar. Di tempat yang 

jauh itu, tampaknya tak ada harapan, tak ada 

masa depan, tak ada jalan keluar. Di tengah 

situasi ini, kata-kata Yesaya terdengar jelas. Di 

pasal 42, Tuhan menyatakan bagaimana semua 

ini terjadi: “Kamu tuli terhadap Firman-Ku, buta 

terhadap apa yang Aku tunjukkan. Kamu telah 

dengan sengaja berbuat dosa, berjalan di jalanmu 

sendiri, tak mendengarkan-Ku!” Pembuangan 

adalah akibat dari dosa mereka. (Tentu kita tidak 
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moeten we niet concluderen dat elke tegenslag 

een straf van God is). De Israëlieten voelen zich 

moedeloos en verlaten door God. 

 

Precies in die situatie klinken deze woorden uit 

Jesaja 43: "Welnu, dit zegt de HEER, die jou 

schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet 

bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je 

naam geroepen, je bent van Mij!" Juist als God 

zo ver weg lijkt, is Hij opeens zo dichtbij! Hoe 

kan dat zo opeens? Vanwaar die plotselinge 

ommekeer? In het vorige hoofdstuk lijkt het of 

God nog helemaal afstand neemt van het volk, en 

hier is Hij opeens zo liefdevol aanwezig, zo 

warm en betrokken. Hoe kan dat? Dat is níét 

omdat Israël dat heeft verdiend. Het is níét omdat 

het volk opeens zo goed is. Nee, het is puur en 

alleen de genade van God. Genade is 

onverdiende gunst. Genade is dat je krijgt wat je 

niet verdient. Die liefde van God, waarin Hij Zijn 

hand uitsteekt, die hartelijke warmte, die komt 

puur en alleen van Hém! Die uitgestoken hand is 

Zijn initiatief en komt uit Zijn liefdevolle 

Vaderhart. 

 

 

boleh menyimpulkan bahwa setiap kesulitan 

adalah hukuman Tuhan). Israel merasa putus asa, 

terasing, dan ditinggalkan Allah. 

 

Tepat di situasi itu, bergemalah Yesaya 43: 

“Namun sekarang beginilah firman TUHAN yang 

menciptakan engkau, hai Yakub, yang 

membentuk engkau, hai Israel: "Janganlah takut, 

sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah 

memanggil engkau dengan namamu, engkau 

adalah milik-Ku.” Saat Tuhan tampak jauh, tiba-

tiba Dia ada begitu dekat! Bagaimana hal ini bisa 

terjadi? Mengapa ada perubahan? Di pasal 

sebelumnya, Tuhan tampak menarik diri dari 

umat-Nya, dan kini Dia hadir penuh kasih dan 

kepedulian. Mengapa? Bukan karena Israel layak 

mendapatkannya. Bukan karena mereka tiba-tiba 

menjadi baik. Tidak, itu murni karena anugerah 

Tuhan. Anugerah adalah pemberian yang 

diberikan walaupun kita tidak layak 

mendapatkannya. Itulah kasih Allah yang 

berinisiatif, yang mengulurkan tanganNya penuh 

kehangatan. Tangan yang terulur itu berasal dari 

hati Bapa yang penuh kasih. 
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Net als Israël leven ook wij in een wereld vol 

onzekerheid, waar God soms ver weg lijkt. Toch 

klinkt Zijn belofte: "Wees niet bang, Ik ben met 

je." In momenten van twijfel of eenzaamheid, 

wanneer je worstelt met vragen en je ver van God 

voelt, blijft Hij je kennen en roept Hij je bij 

naam. Laten we terugdenken aan onze doop. In 

de doop heeft God ons al persoonlijk bij naam 

geroepen: "Je bent van Mij." Dit doet me 

denken aan Maarten Luther, de reformator. Als 

hij het moeilijk had, riep hij uit: ‘Baptizatus sum’ 

– ‘Ik ben gedoopt’. Wanneer hij ernstige twijfels 

had – ja, zelfs Luther kende dat – herinnerde hij 

zichzelf aan deze waarheid. Hij schreef deze 

woorden zelfs in grote letters op de muur: "Ik ben 

gedoopt!" Wat een troost om te weten dat God 

ons door en door kent en dat we van Hem zijn. 

Dat is het wonder van Zijn liefde, die ons altijd 

terug naar Zijn hart trekt, zelfs in onze 

zwakheden. 

 

 

 
 

Jesaja 43 is één groot liefdeslied van God voor 

Zijn volk Israël. En dankzij Gods genade mogen 

wij, als de kerk van Christus, meedelen in die 

liefde. Door het geloof in Jezus mogen we deze 

woorden ook op onszelf toepassen. 

 

Kun je het je voorstellen? Te midden van deze 

grote wereld, met miljarden mensen op aarde, te 

midden van het hele universum, roept de 

machtige God, vol majesteit, de Schepper van het 

heelal, jou, mij, ons persoonlijk bij naam. Laten 

we daarbij stilstaan en ons verwonderen. Als je 

met zo’n God op weg mag, hoe zou je dan ooit 

nog bang kunnen zijn? Hij heeft alle macht in 

hemel en op aarde! "Moet je door het water gaan 

– Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet 

meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het 

zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet 

 

Sama seperti bangsa Israel, kita juga hidup di 

dunia yang penuh ketidakpastian, di mana Tuhan 

terkadang terasa jauh. Namun janjiNya teguh: 

‘Jangan takut, Aku menyertaimu.’ Di saat kita 

ragu, merasa sendiri, bergumul dengan banyak 

pertanyaan, dan merasa Tuhan itu jauh, Ia tetap 

mengenal kita dan memanggil dengan nama. 

Mari kita mengingat baptisan kita. Dalam 

baptisan Allah memanggil kita secara pribadi: 

‘Engkau adalah milikKu.’ Ini mengingatkan 

saya pada Martin Luther. Di saat-saat sulit, dia 

berseru: ‘Baptizatus sum’- ‘Aku sudah dibaptis’. 

Ketika ia mengalami kebimbangan- itupun 

dialami Luther- ia mengingat kebenaran ini. Ia 

menulis kata-kata ini di dinding dengan huruf 

besar: ‘Aku sudah dibaptis!” Sungguh suatu 

penghiburan mengetahui bahwa Allah mengenal 

kita sepenuhnya dan kita adalah milikNya. Itulah 

keajaiban kasih Allah yang selalu menarik kita 

kembali kepadaNya, bahkan di tengah kelemahan 

kita.  

 

 
 

Yesaya 43 adalah nyanyian kasih Allah bagi 

umat-Nya, Israel. Dan oleh anugerah-Nya, kita, 

sebagai gereja Kristus, boleh dihisapkan dalam 

kasihNya itu. Melalui iman kepada Yesus, kita 

dapat menerapkan Firman ini secara pribadi. 

 

Bayangkanlah. Di tengah dunia yang begitu 

besar, dengan miliaran manusia, di tengah alam 

semesta yang begitu luas, Tuhan yang Maha 

Kuasa, Pencipta alam semesta, memanggil anda 

secara pribadi dengan nama. Mari kita berhenti 

sejenak dan merenungkan ini. Jika anda berjalan 

bersama Allah yang seperti ini, bagaimana 

mungkin anda takut dalam hidup? Dia berkuasa 

atas segalanya! “Apabila engkau menyeberang 

melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau 

melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan 

dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui 

api, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api 
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verschroeien. Want Ik, de HEER, ben je God, de 

Heilige van Israël, je redder."  

 

 

Voor de Israëlieten zijn water en vuur 

uitdrukkingen van grote gevaren in hun bestaan. 

Water doet ons misschien denken aan het gevaar 

van de Rode Zee. Toen ze vluchtten uit de 

Egyptische slavernij, werden ze van achteren 

achtervolgd door de farao en zijn soldaten, en 

voor hen lag de Rode Zee (Exodus 14). Vuur 

doet ons misschien denken aan het vuur van de 

brandende oven, die het leven van Sadrach, 

Mesach en Abednego bedreigde (Daniël 3). God 

belooft niet dat problemen je bespaard blijven. 

Nee! Soms moet je erdoorheen; dat is de realiteit 

van deze wereld, met al zijn gebrokenheid. Je 

móét door rivieren! Maar: God gaat mee! "Ga je 

door rivieren, je wordt niet meegesleurd; als je 

door het vuur gaat, het zal je niet verteren, de 

vlammen zullen je niet verbranden." Zelfs in het 

vuur is God bij je! Ziekten, ellende, zorgen, 

moeilijkheden – ze worden je niet bespaard. 

Maar God zegt: "Ik ben bij je." 

 

 

 
 

Wat is het heerlijk als je met die belofte de 

toekomst in kunt kijken. Dan valt de angst van je 

af. Zorgen zoals: "Hoe moet het allemaal 

verder?" Wie heeft die zorgen niet, als ouders 

over je kinderen? Wie denkt er niet af en toe: 

"Hoe zal het met hen gaan in de toekomst? In 

welk tijdperk zullen de volgende generaties 

leven, en hoe zullen zij daarin hun weg vinden?” 

Of als je single bent, en je je afvraagt: "Zal ik 

altijd alleen blijven?" Of als het niet goed gaat 

met je werk of studie. Of als je bezorgd bent over 

de zorg voor de senioren (jezelf of je ouders) 

wiens gezondheidsituatie afneemt. Of als je je 

zorgen maakt over de zorgwekkende 

ontwikkelingen in de wereld. Hoe moet het 

tidak akan membakar engkau. Sebab Akulah 

TUHAN, Allahmu, Yang Mahakudus, Allah 

Israel, Juruselamatmu.” 

 

Bagi umat Israel, air dan api melambangkan 

bahaya besar. Air mungkin mengingatkan kita 

akan bahaya Laut Merah. Saat orang Israel lari 

dari perbudakan Mesir, mereka dikejar dari 

belakang oleh Firaun dan tentaranya, sementara 

di depan mereka ada Laut Merah (Keluaran 14). 

Api mungkin mengingatkan kita pada perapian 

panas yang mengancam nyawa Sadrakh, Mesakh, 

dan Abednego (Daniel 3). Allah tidak 

menjanjikan bahwa kita akan terlepas dari 

masalah. Tidak! Terkadang kita harus 

menghadapinya. Itulah realitas dunia ini dengan 

segala keretakan dan kerapuhannya. Namun 

Allah menyertai kita! “Jika kamu melewati 

sungai, kamu tidak akan hanyut; jika kamu 

melewati api, maka api tidak akan 

menghanguskan atau membakarmu.” Bahkan di 

dalam api sekalipun, Allah menyertai anda! Kita 

tidak terhindar dari penyakit, penderitaan, 

kesusahan, atapun pergumulan, Namun Allah 

berkata: “Aku menyertaimu!” 

 

 
 

Betapa indahnya menatap masa depan dengan 

janji tersebut. Hilanglah rasa takut. Kekhawatiran 

seperti: “Apa yang akan terjadi nanti?” Siapa 

yang tidak memiliki kekhawatiran tentang masa 

depan anaknya? Siapa yang tidak sesekali 

bertanya: “Bagaimana nasib anak-anak di masa 

depan? Di zaman seperti apa generasi mendatang 

akan hidup dan bagaimana mereka 

menghadapinya?” Atau jika anda hidup lajang 

dan bertanya: “Apakah saya akan terus 

sendirian?” Atau mungkin anda khawatir akan 

pekerjaan atau studi yang tidak berjalan lancar. 

Atau anda khawatir akan perawatan bagi 

keluarga yang lanjut usia (atau anda sendiri) yang 

kondisi kesehatannya menurun. Atau tentang 
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allemaal? Geliefde gemeente, dit zegt de levende 

God: "Wees niet bang! Waar je ook heen gaat, Ik 

ben met je." We weten niet wat de toekomst zal 

brengen, maar we weten in wiens hand de 

toekomst ligt: in de hand van onze Heer Jezus 

Christus. Hij gaat met ons mee in dit leven, en 

dat is genoeg! Laten we daarom vol vertrouwen 

de toekomst tegemoet zien. 

 

 

 
 

De toekomst ligt in Gods hand. Weet je hoe het 

verder gaat met de Israëlieten in ballingschap? 

De Babyloniërs, die het Joodse volk hadden 

weggevoerd, worden overwonnen door de Meden 

en de Perzen. De eerste Perzische koning, Cyrus, 

laat de Joden terugkeren naar huis. Ze zijn vrij! 

Maar de volken van Egypte, Ethiopië en Seba 

(waarschijnlijk een deel van het Arabisch 

schiereiland) worden juist onderworpen. De 

profetie van vers 3 wordt hierdoor vervuld: "Voor 

jou geef Ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil 

Ik in tegen jou." 

 

 

Het losgeld is hier vooral symbolisch. Maar later 

in de Bijbel lezen we over het ultieme losgeld. 

Wanneer is de losprijs voor ons betaald? Toen 

Jezus hing aan het kruis! Toen gaf God Zijn Zoon 

Jezus in ruil voor ons leven! Jezus betaalde het 

losgeld, ook voor u, voor jou en voor mij. Hij gaf 

Zichzelf puur en alleen omdat wij in Gods ogen 

kostbaar en waardevol zijn. Wat een prachtig 

woord is dat: je bent kostbaar en waardevol voor 

God.  

 

 

We leven in een prestatiemaatschappij waarin we 

vaak worden beoordeeld op basis van wat we 

bereiken, hoe we eruitzien of wat we bezitten. 

Een goed voorbeeld hiervan is social media, waar 

we vaak onze zelfwaarde laten beïnvloeden door 

het aantal ‘likes en positieve reacties’ die we 

perkembangan mengkhawatirkan di dunia ini. 

Bagaimana kita menghadapi semua itu? Jemaat 

terkasih, inilah yang Tuhan katakan: “Jangan 

takut! Ke mana pun kamu pergi, Aku 

menyertaimu.” Kita tidak tahu masa depan, tapi 

kita tahu siapa yang memegang masa depan: 

Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyertai kita, 

dan itu sudah cukup! Karena itu, mari kita 

menatap masa depan dengan penuh keyakinan. 

 

 
 

Masa depan ada di tangan Tuhan. Tahukah anda 

apa yang terjadi selanjutnya pada bangsa Israel di 

pembuangan? Bangsa Babel, yang membawa 

bangsa Yahudi ke pembuangan, di kemudian hari 

ditaklukkan oleh bangsa Media dan Persia. Raja 

Persia pertama, Kores, mengizinkan orang 

Yahudi kembali ke negeri mereka. Mereka bebas! 

Namun, saat itu bangsa Mesir, Etiopia, dan Seba 

(bagian dari Semenanjung Arab) justru 

ditaklukkan oleh Kores. Sejarah ini menggenapi 

nubuat di ayat 3: “Aku memberikan Mesir 

sebagai tebusan bagimu, dan Etiopia serta Syeba 

sebagai gantimu.” 

 

Tebusan ini sesungguhnya bersifat simbolis. 

Namun, selanjutnya dalam Alkitab kita membaca 

tentang tebusan yang agung. Kapan tebusan itu  

dibayar bagi kita? Ketika Yesus tergantung di 

kayu salib! Pada saat itulah Allah menyerahkan 

Putra-Nya, Yesus, sebagai ganti hidup kita! 

Yesus membayar tebusan itu, juga untuk kita 

semua. Yesus menyerahkan diri-Nya semata-

mata karena kita berharga di mataNya. Betapa 

indahnya perkataan ini: kita berharga di mata 

Tuhan. 

 

Kita hidup di dalam masyarakat yang berorientasi 

pada prestasi, di mana kita sering dinilai 

berdasarkan apa yang kita capai, bagaimana 

penampilan kita, atau apa yang kita miliki. 

Contoh dari hal ini adalah media sosial, di mana 

kita sering menilai diri dari jumlah ‘likes dan 



6 

ontvangen. Maar God zegt: "Je bent kostbaar 

omdat je van Mij bent." Dat betekent dat onze 

waarde niet bepaald wordt door onze prestaties of 

door de omstandigheden waarin we ons 

bevinden. Onze ware waarde ligt in het feit dat 

we kinderen van God zijn, door Hem geroepen en 

geliefd. 

 

Geliefde gemeente, God kent jouw naam. De 

vraag voor ons is: ken jij Zijn naam? De Here 

Jezus roept ieder van ons bij naam en verlangt dat 

we ‘ja’ zeggen tegen Hem, Hem volgen en 

dienen. Hij staat ook vandaag klaar met open 

armen. Mogen wij verlangen om de Here Jezus 

steeds beter te leren kennen en meer lief te 

hebben, zoals Hij ons door en door kent en van 

ons houdt. Dit geldt ook voor gezinnen. Ouders 

zijn geroepen om hun kinderen vanaf jonge 

leeftijd te leren wie God is, zodat ze Jezus mogen 

leren kennen en herkennen in hun leven. Ons 

gebed is dat onze kinderen op een dag 

persoonlijk ‘ja’ zullen zeggen tegen God, die 

allereerst ‘ja’ tegen hen heeft gezegd in de doop, 

en dat ze mogen komen tot openbare 

geloofsbelijdenis. 

 

 
 

Onze lezing eindigt met Gods belofte dat Hij Zijn 

volk zal terugbrengen naar hun eigen land. God 

brengt al Zijn kinderen thuis. Dat zien we hier op 

aarde gebeuren, in het aardse Jeruzalem. Maar 

eens zullen we het zien in het hemelse Jeruzalem. 

Wanneer Christus terugkomt, zal Hij ons 

thuisbrengen, bij Hem, en dan mogen we voor 

altijd wonen in Zijn nabijheid. 

 

 

De barista roept ons bij naam wanneer we een 

bestelling doen. Gedurende ons leven worden we 

door velen bij naam geroepen: door ouders, 

broers, zussen, partners, familieleden, dierbaren, 

leerkrachten, vrienden, collega’s, buren, 

kennissen, broeders en zusters in het geloof, en 

respons positif’ yang kita terima. Namun Allah 

berkata: "Engkau berharga karena engkau 

milik-Ku." Ini berarti bahwa nilai kita tidak 

ditentukan oleh prestasi kita atau keadaan kita. 

Nilai sejati kita terletak pada kenyataan bahwa 

kita adalah anak-anak Allah, dipanggil dan 

dikasihi oleh-Nya. 

 

Jemaat terkasih, Tuhan mengenal nama anda. 

Pertanyaannya bagi kita adalah: Apakah engkau 

mengenal nama-Nya? Tuhan Yesus memanggil  

kita masing-masing dengan nama dan rindu agar 

kita berkata "ya" kepada-Nya, mengikut, dan 

melayani-Nya. Dia juga hari ini berdiri dengan 

tangan terbuka. Kiranya kita rindu untuk semakin 

mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, seperti 

Dia mengenal dan mengasihi kita. Ini juga 

berlaku di keluarga. Orang tua dipanggil untuk 

mengajarkan anak-anak sejak usia dini siapakah 

Tuhan, agar mereka boleh mengenal dan 

mengakui Yesus dalam hidup mereka. Kita 

berdoa agar anak-anak kita suatu hari akan 

berkata "ya" kepada Tuhan secara pribadi, dan 

mereka akan mengaku iman percaya secara 

terbuka (sidi). 

  

 
 

Bacaan kita diakhiri dengan janji bahwa Tuhan  

akan mengumpulkan kembali umat-Nya dari 

segala penjuru bumi. Ia akan membawa pulang 

anak-anak-Nya. Kita melihat hal ini digenapi di 

Yerusalem duniawi. Namun suatu hari nanti, kita 

akan dikumpulkan di Yerusalem surgawi. Ketika 

Kristus datang kembali, Dia akan membawa kita 

pulang kepada-Nya, dan kita akan tinggal dalam 

hadirat-Nya selamanya. 

 

Barista memanggil nama kita saat kita memesan. 

Sepanjang hidup, banyak orang memanggil nama 

kita: orang tua, saudara laki-laki, saudara 

perempuan, pasangan, kerabat, orang-orang 

terkasih, guru, sahabat, rekan kerja, tetangga, 

kenalan, saudara seiman, dan masih banyak lagi 



7 

nog veel meer mensen die we tegenkomen op ons 

levenspad. Maar niemand roept ons zoals God 

dat doet: “Ik heb je bij je naam geroepen, je bent 

van Mij!”. Laten we deze boodschap niet alleen 

voor onszelf houden, maar laten we anderen 

hiermee ook bemoedigen.  

 

 

 
 

Ik sluit deze preek graag af met de tekst van een 

lied dat we zometeen gaan zingen. 

 

Hij kent mijn naam  

Een machtig maker 

formeerde mijn hart. 

Hij nam voor de tijd begon 

mijn leven in Zijn hand. 

 

Hij kent mijn naam, 

Hij weet zelfs wat ik denk. 

Hij ziet mijn stil verdriet 

en hoort mij als ik roep. 

 

Ik heb een Vader, 

Hij noemt mij Zijn kind. 

Hij laat mij nooit alleen, 

waarheen ik ook zal gaan. 

 

Amen. 

 

orang yang kita temui dalam perjalanan hidup ini. 

Namun, tidak ada seorangpun yang memanggil 

kita seperti Tuhan: “Aku telah memanggil 

engkau dengan namamu, engkau adalah milik-

Ku!". Janganlah kita simpan pesan ini untuk diri  

sendiri. Mari kita kuatkan orang lain dengan 

firman Tuhan ini.  

 

 
 

Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan lirik 

lagu yang nanti akan kita nyanyikan.   

 

Dia mengenal namaku 

Pencipta yang Maha Kuasa 

membentuk hatiku. 

Sebelum waktu dimulai 

Dia memegang hidupku dalam tangan-Nya. 

 

Dia mengenal namaku, 

Dia tahu apa yang kupikirkan. 

Dia melihat dukaku yang tersembunyi 

dan mendengar saat aku berseru. 

 

Aku punya seorang Bapa, 

Dia memanggilku anak-Nya. 

Dia tidak pernah meninggalkanku, 

ke mana pun aku pergi. 

Amin. 

 

 


