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Preek ds. J. Linandi, GKIN regio RW/DH, Den Haag 29 juni 2025 (tevens OLE en Jongerendienst) 
(Doop van br. Radja Millenio Kosasih, Geloofsbelijdenis van zr. Kimberly Deveney Handojo, br. 
Evert Limburg, zr. Rhania Nelovita Silitonga, zr. Olivia Eliora Eugenie Simanjuntak, zr. Elicya Putri 
Jisi Tan)  
“Je bent gekend, geliefd en geroepen/ Engkau dikenal, dikasihi dan dipanggil” 
Psalm 139:1-18 
 
Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongens 
en meisjes, “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!” Dat 
spelletje kennen jullie vast wel. Maar vandaag is 
het ook de realiteit om ons heen: in winkels, op 
straat, op stations, bij evenementen. En zeker 
deze week, rondom de NAVO-top in Den Haag. 
Wie raadt wat het is? Permanente 
camerabewaking! We worden gezien en gevolgd. 
Onze bewegingen worden geregistreerd. Onze 
keuzes vastgelegd. Hoe voelt dat? 
 

 
 
Welk land heeft de meeste bewakingscamera’s? 
China. In 2021 hingen daar 540 miljoen camera’s 
–ongeveer één per twee inwoners. En het zijn 
geen simpele camera’s: ze herkennen gezichten, 
analyseren gedrag, signaleren afwijkingen. 
Verkeersovertreders, winkeldieven, spijbelende 
studenten of mensen met ‘ongewenste’ 
opvattingen – ze worden direct herkend.  
 
 
En wij? Wij wennen eraan. Alles wordt gezien 
(ook wat we onlijne doen). Geanalyseerd. 
Vastgelegd. Maar dat roept een diepere vraag op: 

Jemaat yang terkasih, “Aku lihat, aku lihat apa 
yang tidak kamu lihat!” apakah anda mengenal 
permainan ini? Tapi hari ini, itu juga kenyataan di 
sekitar kita: di toko-toko, di jalan, di stasiun, di 
acara-acara. Dan khususnya minggu ini, seputar 
KTT NATO di Den Haag. Bisa tebak apakah itu? 
Kamera pengawas permanen! (CCTV) Kita 
dilihat dan diikuti. Gerakan kita direkam. Pilihan 
kita dicatat. Bagaimana perasaan anda tentang hal 
ini? 
 

 
 
Tahukah anda negara mana yang memiliki CCTV 
terbanyak? China. Pada tahun 2021, ada 540 juta 
kamera di sana – kira-kira satu untuk dua 
penduduk. Dan itu bukan kamera biasa: mereka 
mengenali wajah, menganalisis perilaku, 
mendeteksi penyimpangan. Pelanggar lalu lintas, 
pencuri toko, siswa yang bolos, atau orang 
dengan pandangan politik yang tidak disukai – 
langsung dikenali.  
 
Lalu kita? Kita mulai terbiasa. Semua hal (juga 
yang kita lakukan online) dapat dilihat. 
Dianalisis. Direkam. Tapi itu menimbulkan 
pertanyaan terdalam: apa artinya jika seseorang 



2 

wat betekent het als iemand álles van jou weet? 
Geeft dat rust? Of juist onrust? 
 
 
Psalm 139 zegt iets opmerkelijks: God kent jou. 
Helemaal. Van top tot teen. Tot in je diepste 
gedachten. En daar willen we vandaag bij 
stilstaan onder dit thema: ‘Je bent gekend, geliefd 
en geroepen.’ 
 
 
1. Je bent gekend – en niet anoniem 
David begint zijn lied met deze woorden: “HEER, 
U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit 
of sta… met al mijn wegen bent U vertrouwd.” 
 
 
Dat kan benauwend of beangstigend klinken – 
alsof je constant bekeken wordt, zoals bij 
camerabewaking. Maar dit is anders. God kijkt 
niet als een kille waarnemer toe. Hij kijkt als een 
liefdevolle Vader. 
 
Stel je voor: je komt aan op Schiphol na een 
lange reis. Overal hangen camera’s, maar 
niemand kijkt echt naar je om. En dan ineens: een 
vertrouwde stem, een geliefde die je omhelst en 
zegt: “Wat fijn dat je er bent!” Dat maakt álles 
anders. Niet gezien worden door een 
onpersoonlijk systeem, maar gekend en geliefd 
door iemand die je omarmt. Zo kijkt God naar 
jou. Niet technisch, maar liefdevol. Niet 
afstandelijk, maar betrokken. Hij kent je écht: je 
verhaal, je angsten, je twijfels, je zwakke 
plekken, je dromen – alles. 
 
En tegelijk: Hij verlaat je nooit. David zegt: 
“Waar zou ik heen gaan, weg van Uw Geest? 
Waar vluchten, weg van Uw aanwezigheid?” 
 
 
Er is geen plek op aarde waar je buiten Gods blik 
valt. Niet op de bodem van de zee, niet in het 
donkerste dal. Niet in je dieptepunt, niet in je 
twijfel. God kent jou – en blijft bij jou. 
 
 
2. Je bent geliefd – vanaf het allereerste begin 
David vervolgt: “U was het die mijn nieren 
vormde, die mij weefde in de buik van mijn 
moeder. Ik loof U om het ontzaglijke wonder van 
mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt 
hebt.” 

tahu segalanya tentangmu? Apakah itu memberi 
ketenangan atau kegelisahan? 
 
Mazmur 139 mengatakan hal yang luar biasa: 
Allah mengenalmu sepenuhnya. Dari ujung 
kepala sampai kaki. Sampai ke pikiran yang 
terdalam. Hari ini kita mau merenungkannya 
dengan tema: ‘Engkau dikenal, dikasihi, dan 
dipanggil.’ 
 
1. Engkau dikenal – dan tidak anonim 
Daud memulai kidungnya: “TUHAN, Engkau 
menyelidiki dan mengenal aku, Engkau tahu 
kalau aku duduk atau berdiri... segala jalanku 
Kaumaklumi.” 
 
Itu bisa terasa menyesakkan atau menakutkan – 
seolah-olah kita terus diawasi, seperti di bawah 
pengawasan CCTV. Namun ini berbeda. Allah 
tidak memandang seperti pengamat yang dingin. 
Dia memandang seperti Bapa yang penuh kasih. 
 
Bayangkanlah. Anda tiba di Bandara setelah 
perjalanan panjang. Anda terpantau CCTV, tapi 
tidak ada yang memperhatikan. Lalu suara yang 
anda kasihi, memeluk dan berkata: "Senang kamu 
datang!" Itu mengubah segalanya. Bukan dilihat 
oleh sistem, tapi dipeluk oleh pribadi yang 
mengenal dan mengasihimu. Begitulah Allah 
memandangmu. Bukan secara teknis, tapi 
dengan kasih. Bukan dengan jarak, tapi dengan 
kedekatan. Dia benar-benar mengenalmu: 
ceritamu, ketakutanmu, keraguanmu, 
kelemahanmu, impianmu – semuanya. 
 
Dan sekaligus: Dia tidak pernah 
meninggalkanmu. Daud berkata: “Ke mana aku 
dapat pergi menjauhi roh-Mu, ke mana aku dapat 
lari dari hadapan-Mu?” 
 
Tidak ada tempat di bumi yang lepas dari 
pandangan Allah. Tidak di dasar saumdra, tidak 
di lembah tergelap. Tidak di titik terendahmu, 
tidak di dalam keraguanmu. Allah mengenalmu 
– dan tetap bersamamu. 
 
2. Engkau dikasihi – sejak awal mula 
Daud melanjutkan: “Engkaulah yang membentuk 
buah pinggangku, Engkau menenun aku dalam 
kandungan ibuku. Aku bersyukur kepada-Mu 
sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib,. 
Betapa ajaib apa yang Kaubuat.” 
 



3 

 
Je bent gewild. Geen toeval. Geen vergissing. 
God heeft jou bedacht, jou gevormd, jou met 
liefde geweven. Je bent niet alleen gekend, 
maar ook geliefd – vanaf het allereerste 
moment. 
 
En Zijn liefde hangt niet af van jouw prestaties. 
Je hoeft geen perfecte mens te zijn. Je hoeft het 
niet eerst te verdienen. God zegt: “Je bent van 
Mij.” 
 
 
Je bent geliefd nog voordat je kon spreken of 
denken. Gods liefde gaat dieper dan likes op 
Instagram of goedkeuring van mensen. Je bent 
waardevol in Zijn ogen. En die liefde is niet 
tijdelijk – het is de liefde van een Vader die zegt: 
“Je bent van Mij.” 
 
Zoals we lezen in Jesaja 43: “Wees niet bang, 
want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam 
geroepen, je bent van Mij! ... Jij bent zo kostbaar 
in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel 
van je.” 
 
 

 
 
Dat vieren we vandaag bij de doop – als Nio zo 
meteen gedoopt wordt op grond van zijn 
belijdenis. God zegt: “Ik ken jou al. Ik hou van 
jou. Je hoort bij Mij.” En dat geldt ook voor  
Kimberly, Edo, Rhania, Olivia en Jisi die 
vandaag belijdenis doen. Jullie zeggen: 
“Ik kies voor Jezus.” Maar Jezus zei het al eerder: 
“Ik heb jou allang gekozen.” Zoals Hij zegt in 
Johannes 15:16: “Jullie hebben niet Mij 
uitgekozen, maar Ik jullie.” 
 
 

Engkau diinginkan. Bukan ada kebetulan atau 
karena kecelakaan. Allah merancangmu, 
membentukmu, menenunmu dengan kasih. 
Engkau tidak hanya dikenal, tetapi juga 
dikasihi – sejak saat yang paling awal. 
 
Kasih-Nya tidak bergantung pada prestasimu. 
Engkau tidak harus menjadi sempurna. Engkau 
tidak perlu melakukan sesuatu untuk 
mendapatkannya. Allah berkata: “Engkau milik-
Ku.” 
 
Engkau dikasihi bahkan sebelum dapat berbicara 
atau berpikir. Kasih Allah lebih dalam dari 
jumlah “like” di Instagram (media sosial) atau 
perkenanan manusia. Engkau berharga di mata-
Nya. Dan kasih itu tidak sementara – itu adalah 
kasih Bapa yang berkata: “Engkau milik-Ku.” 
 
Seperti tertulis di Yesaya 43: “Janganlah takut, 
sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah 
memanggil engkau dengan namamu, engkau 
adalah milik-Ku… Oleh karena engkau berharga 
dan mulia di mata-Ku dan Aku mengasihi 
engkau.” 
 

 
 
Itulah yang kita rayakan hari ini kalau Nio akan 
dibaptis berdasarkan iman percayanya. Allah 
berkata: “Aku sudah mengenalmu dari dulu. Aku 
mengasihimu. Engkau milik-Ku.” Dan itu juga 
berlaku bagi Kimberly, Edo, Rhania, Olivia, dan 
Jisi yang mengaku percaya (sidi). Kalian berkata: 
“Aku memilih Yesus.” Tapi Yesus sudah lebih 
dulu berkata: “Aku memilihmu.” Seperti yang 
dikatakanNya di Yohanes 15:16: “Bukan kamu 
yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih 
kamu.” 
 
Allah sungguh mengasihimu. Berapa besar kasih-
Nya? Saya ingat kartu pos yang menyentuh saya 
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God houdt ontzettend veel van jou. Hoe groot is 
Zijn liefde? Ik moet denken aan een postkaart die 
me al sinds mijn tienerjaren raakt. Daarop staat: 
“Ik vroeg Jezus: ‘Hoeveel houdt U van mij?’ En 
Jezus antwoordde: ‘Zoveel…’ En Hij spreidde 
Zijn armen – en stierf.” 
 
 

 
 
Kijk naar het kruis. Het heeft hoogte, diepte en 
breedte. Het reikt omhoog – zo hoog is Zijn 
liefde. Het wortelt diep – zo diep is Zijn liefde. 
Het spreidt zich wijd – zo ruim is Zijn liefde. Wil 
je weten wat liefde is? Kijk naar het kruis. Wil je 
liefde ontvangen? Ga naar Jezus. Laat je 
omarmen door Zijn liefde. Je bent geliefd. 
 
 
3. Je bent geroepen – jouw leven heeft een 
bestemming 
Je bent gekend. Je bent geliefd. En: Je bent 
geroepen. Geroepen – dat betekent: jouw leven 
doet ertoe. Jij bent gewild, gemaakt met een doel.  
God gaf jou unieke talenten, niet om voor jezelf 
te houden, maar om ze in te zetten voor Zijn 
Koninkrijk. Zoals een treffend gezegde luidt: 
“Jouw talent is Gods geschenk aan jou. Wat je 
ermee doet, is jouw geschenk terug aan God.” 
 

sejak remaja. Di sana tertulis: “Aku bertanya 
kepada Yesus: ‘Seberapa besar kasih-Mu 
kepadaku?’ Dan Yesus menjawab: ‘Sedemikian  
besar...’ Lalu Dia merentangkan tangan-Nya – 
dan mati.” 
 

 
 
Lihatlah kayu salib, yang tinggi, dalam, dan lebar. 
Menjulang ke atas – setinggi itulah kasih-Nya. 
Berakar ke dalam – sedalam itulah kasih-Nya. 
Terbentang luas – seluas itulah kasih-Nya. Ingin 
tahu apa itu kasih? Pandanglah salib Yesus. Ingin 
menerima kasih? Datanglah kepada Yesus. 
Biarkan dirimu dipeluk oleh kasih-Nya. Engkau 
dikasihi. 
 
3. Engkau dipanggil – hidupmu punya tujuan 
Engkau dikenal. Engkau dikasihi. Dan: Engkau 
dipanggil. Dipanggil – artinya: hidupmu berarti. 
Engkau dikehendaki, diciptakan dengan tujuan. 
Tuhan memberikanmu talenta yang unik, bukan 
untuk disimpan bagi diri sendiri, tetapi untuk 
digunakan bagi Kerajaan-Nya. Seperti pepatah 
mengatakan: “Talentamu adalah pemberian Allah 
bagimu. Apa yang kamu lakukan dengannya 
adalah persembahanmu bagi Allah.”  
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Je bent geroepen om licht en zout te zijn, om te 
leven als volgeling van Jezus. Geroepen om 
verschil te maken – op school, op werk, online, in 
de kerk, in je vriendschappen. Geroepen om te 
kiezen voor liefde, waarheid en genade – in een 
wereld die vaak het tegenovergestelde laat zien.  
 
   
Vandaag danken we God voor de doop van Nio  
en de openbare geloofsbelijdenis van  
Kimberly, Edo, Rhania, Olivia en Jisi. Jonge 
mensen in de kracht van hun leven. God heeft 
gewerkt in hun leven: door de geloofsopvoeding 
van hun ouders, door het geloof dat vanaf hun 
kinderjaren groeide, door kerkgang, 
kindernevendienst, gebed, bijbellezen, door 
vriendschappen met andere jongeren, door 
verkering, door gebeurtenissen in hun leven. Op 
een bepaald moment hoorden jullie de stem van 
Jezus die zegt: “Volg Mij!” 
 
Ik ben dankbaar dat ik jullie heb mogen 
begeleiden tijdens de catechisatielessen en dat ik 
jullie geestelijke groei heb mogen zien. Aan het 
einde gaven jullie een persoonlijke presentatie. 
Jullie verbonden een zelfgekozen thema met de 
Bijbel en het geloof: 
 
• Nio – Hoe muziek mij aantrok tot de kerk 
• Kimberly – Twijfel in het geloof 
• Edo – Van traditie naar overtuiging: een 
persoonlijke reis tussen de GGIN en de GKIN 
• Rhania – Hoe God werkt in mijn generatie 
• Olivia – Modesty 
• Jisi – In een drukke wereld christen zijn 

 
 
Engkau dipanggil menjadi terang dan garam, 
untuk hidup sebagai pengikut Yesus. Dipanggil 
untuk membawa perbedaan – di sekolah, di 
tempat kerja, secara online, di gereja, dan dalam 
persahabatanmu. Dipanggil untuk memilih kasih, 
kebenaran, dan anugerah – di dunia yang sering 
menunjukkan hal yang sebaliknya.   
 
Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas baptisan 
Nio dan pengakuan iman dari Kimberly, Edo, 
Rhania, Olivia, dan Jisi. Remaja-pemuda dalam 
masa terbaik hidup mereka. Allah telah bekerja 
dalam hidup mereka: melalui pendidikan iman 
dari orang tua, melalui iman yang tumbuh sejak 
masa kecil, melalui kebaktian, Sekolah Minggu, 
doa, pembacaan Alkitab, melalui persahabatan, 
melalui pacaran, melalui peristiwa-peristiwa 
dalam hidup mereka. Pada suatu saat kalian 
mendengar suara Yesus yang berkata: "Ikutlah 
Aku!" 
 
Saya bersyukur boleh membimbing kalian dalam 
pelajaran katekisasi dan menyaksikan 
pertumbuhan rohani kalian. Di akhir katekisasi 
kalian memberikan presentasi pribadi, di mana 
kalian menghubungkan topik pilihan sendiri 
dengan Alkitab dan iman: 
 
• Nio – Bagaimana musik menarik saya ke gereja 
• Kimberly – Keraguan dalam iman 
• Edo – Dari tradisi ke keyakinan: perjalanan 
pribadi antara GGIN dan GKIN 
• Rhania – Bagaimana Allah bekerja dalam 
generasiku 
• Olivia – Modesty (kesederhanaan) 
• Jisi – Menjadi orang Kristen di dunia yang sibuk 
 
Sungguh menarik dan menginspirasi semua 
presentasi yang kalian berikan! 

 
 
Baptisan dan pengakuan iman (sidi) bukanlah 
akhir – melainkan permulaan. Awal dari 
perjalanan di mana engkau berkata: “Aku mau 
mengikut Yesus. Aku mau hidup bagi-Nya, karena 
Dia hidup dan mati bagiku.” Selamat Nio atas 
baptisanmu! Selamat Kimberly, Edo, Rhania, 
Olivia, dan Jisi untuk pengakuan iman kalian! 
Tetaplah berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam 
iman. 
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Wat een leerzame en inspirerende onderwerpen 
allemaal! 
 
Doop en belijdenis zijn geen eindpunt – ze zijn 
een begin. Een start van een reis waarin je zegt: 
“Ik wil Jezus volgen. Ik wil leven voor Hem, 
omdat Hij voor mij leefde en stierf.” Van harte 
gefeliciteerd Nio met jouw doop! Van harte 
gefeliciteerd Kimberly, Edo, Rhania, Olivia en 
Jisi met jullie belijdenis! Blijf geworteld. Groei. 
Draag vrucht in het geloof. 
 
 

 
 
Geroepen zijn betekent ook: geleid worden. 
Zoals David bidt aan het einde van Psalm 139: 
“Doorgrond mij, God, en ken mijn hart... leid mij 
op de weg die eeuwig is.” 
 
Laat je leiden. Door Zijn Woord. Door gebed. 
Door Zijn Geest. Door mensen die God op jouw 
pad brengt. Zeg: “Heer, niet mijn wil, maar laat 
Uw wil geschieden in mijn leven.”  
 
 
4. Jouw bestemming: leven met God – nu en 
voor altijd 
Ik wil u een verhaal vertellen. Over Albert 
Einstein gaat een bijzonder verhaal. Op een dag 
zat hij in de trein, toen de conducteur langskwam 
om de kaartjes te controleren. Einstein begon te 
zoeken – in al zijn zakken, zijn tas, onder de bank 
– maar het kaartje was nergens te vinden. De 
conducteur zei: “Laat maar, mijnheer Einstein. 
We vertrouwen u wel. We weten wie u bent. U 
hoeft het niet te laten zien.” Maar Einstein bleef 
zoeken. Toen de conducteur hem opnieuw 
geruststelde, zei Einstein: “Ik weet wie ik ben. 
Maar ik weet niet meer waar ik naartoe ga. Op 
mijn kaartje stond mijn bestemming.” 

 

 
 
Dipanggil juga berarti: dipimpin. Seperti Daud 
berdoa di akhir Mazmur 139: “Selidikilah aku, ya 
Allah, dan selamilah hatiku... tuntunlah aku di 
jalan yang kekal.” 
 
Berilah dirimu dipimpin, dituntun. Oleh Firman 
Tuhan, oleh doa, oleh Roh-Nya. Oleh orang-
orang yang Allah tempatkan di jalan hidupmu. 
Katakanlah: "Tuhan, bukan kehendakku, tetapi 
kehendak-Mulah yang jadi dalam hidupku." 
 
4. Tujuan hidupmu: hidup bersama Allah – 
sekarang dan selamanya 
Saya ingin menceritakan kisah istimewa tentang 
Albert Einstein. Suatu hari Einstein duduk di 
kereta, ketika kondektur datang memeriksa tiket. 
Einstein mulai mencari – di semua sakunya, 
tasnya, di bawah bangku – tapi tiketnya tidak 
ditemukan. Kondektur berkata: "Tidak apa-apa, 
Tuan Einstein. Kami percaya pada Anda. Kami 
tahu siapa Anda. Anda tidak perlu 
menunjukkannya." Tapi Einstein tetap mencari. 
Ketika kondektur kembali meyakinkannya, 
Einstein berkata: “Saya tahu siapa saya. Tapi 
saya tidak tahu ke mana saya akan pergi. Tujuan 
saya tertulis di tiket itu.” 
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Als je je bestemming niet kent, wordt je reis 
onzeker. Voor mensen die niet in God geloven, 
kan het leven best een mooie reis zijn. Maar als je 
niet weet waarheen je reist, blijft er altijd iets 
knagen. 
 
 
Juist dat houdt ook veel jongeren vandaag bezig: 
Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Leef ik voor iets 
dat telt? Wat is het doel van mijn leven? Psalm 
139 geeft antwoord op die vragen. 
 
 
Als je in Jezus gelooft, als je Hem aanneemt als 
Heer en Verlosser, dan mag je weten: Hij is er bij 
je verleden, je heden en je toekomst. In de 
woorden van Psalm 139: “U omsluit mij, van 
achter (mijn verleden) en van voren (mijn 
toekomst), U legt uw hand op mij (U zegent mijn 
leven nu).” Dan weet je waar je vandaan komt, 
wat het doel van je leven is, en waar je naartoe 
gaat als het leven op aarde eindigt. 
 
 

 
 
Jika engkau tidak tahu tujuan hidupmu, 
perjalanan hidup jadi tidak pasti. Bagi orang yang 
tidak percaya kepada Allah, hidup bisa saja 
seperti perjalanan yang indah. Tetapi kalau kamu 
tidak tahu arah tujuan, akan selalu ada rasa 
kosong yang mengganjal di hati. 
 
Dan justru pertanyaan itu banyak mengisi pikiran 
remaja-pemuda saat ini: Siapa saya? Ke mana 
saya akan pergi? Apakah hidup saya berarti? 
Apa tujuan hidupku? Mazmur 139 memberikan 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. 
 
Jika engkau percaya Yesus dan menerima-Nya 
sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka engkau 
tahu: Dia menyertai – di masa lalu, masa kini, dan 
masa depanmu. Seperti kata Daud: “Engkau 
memagari aku dari belakang (masa laluku) dan 
dari depan (masa depanku), Engkau menaruh 
tangan-Mu ke atasku (Engkau memberkati 
hidupku saat ini).” Engkau akan tahu dari mana 
asalmu, apa tujuan hidupmu, dan ke mana kamu 
akan pergi ketika hidup di dunia ini berakhir. 
 
Mazmur 139 berkata: ada Pribadi yang mengenal 
dan menginginkanmu. Engkau tidak kebetulan di 
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Psalm 139 zegt: er is Iemand die jou kent – en die 
jou gewild heeft. Je bent niet toevallig op deze 
aarde. Je bent gewild. En als God jou kent, dan 
heeft Hij ook gesproken over jouw leven. En als 
God spreekt, krijgt je leven richting. Dan krijgt je 
leven een bestemming. 
 
 
Nio, Kimberly, Edo, Rhania, Olivia en Jisi. 
Vandaag weten jullie waar je naartoe gaat. Niet 
omdat alles al duidelijk is. Niet omdat je nooit 
meer vragen hebt. Maar omdat je weet: God gaat 
met je mee. En Zijn bestemming is leven – 
eeuwig leven. 
 
De Bijbel eindigt met een bruiloft: het 
bruiloftsmaal van het Lam. Jezus heeft jou 
uitgenodigd. Hij gaf Zijn leven voor jou. En als jij 
Hem volgt, dan is dat jouw bestemming: eeuwig 
leven met Hem. In het licht. Zonder tranen. 
Zonder angst. David zegt: “Als ik ontwaak, ben ik 
nog bij U.” Zelfs als je sterft, ben je niet van Hem 
gescheiden. Je bent voor altijd veilig bij Hem. 
 
 
 
Geliefde gemeente. Psalm 139 laat zien wie God 
is: Hij weet alles. Hij is overal. Hij is nabij. Maar 
Hij is geen kille controleur. Hij is een liefdevolle 
Vader. Zijn aanwezigheid is geen dreiging, maar 
een bron van troost en rust. Zijn kennis van jou is 
geen reden tot angst, maar tot aanbidding. Hij 
kent jou. Hij houdt van jou. Hij roept jou. En 
vandaag vieren we dat: bij het water van de doop, 
in de belijdenis van jullie geloof, in de 
gemeenschap van de kerk, in deze jongerendienst. 
Dank God voor Zijn liefde. Leef met Hem – en 
wandel in Zijn weg. Want dát is jouw 
bestemming. 
 
 
 
Mogen we allemaal openstaan voor de liefde van 
Jezus. Dan mag ieder van ons weten – vandaag en 
alle dagen van ons leven: Je bent gekend. Je bent 
geliefd. Je bent geroepen. En je leven heeft een 
bestemming. Amen. 
 

dunia ini. Engkau diinginkan. Jika Allah 
mengenalmu, maka Dia juga berfirman bagi 
hidupmu. Dan jika Allah berfirman, hidupmu 
mendapatkan arah. Maka hidupmu memiliki 
tujuan. 
 
Nio, Kimberly, Edo, Rhania, Olivia, dan Jisi. Hari 
ini kalian tahu ke mana kalian akan pergi. Bukan 
karena semuanya sudah jelas. Bukan karena 
kalian tidak akan pernah punya pertanyaan lagi. 
Tapi karena kalian tahu: Allah menyertaimu. 
Dan tujuan-Nya adalah hidup – hidup yang kekal. 
 
Wahyu, kitab terakhir berbicara tentang 
perjamuan kawin Anak Domba. Yesus 
mengundang kita. Dia telah memberi hidup-Nya. 
Jika engkau mengikut-Nya, maka itulah 
tujuanmu: hidup kekal bersama Dia. Dalam 
terang. Tanpa air mata. Tanpa takut. Daud 
berkata: “Ketika aku terjaga, aku masih bersama-
Mu.” Bahkan ketika engkau meninggal, engkau 
tidak terpisah dari-Nya. Engkau aman selamanya 
bersama Yesus. 
 
Jemaat terkasih. Mazmur 139 menunjukkan siapa 
Allah: Dia tahu segalanya, ada di mana-mana dan  
dekat. Tetapi Dia bukan pengawas yang dingin. 
Dia Bapa yang penuh kasih. Kehadiran-Nya 
bukan ancaman, melainkan sumber penghiburan 
dan ketenangan. Pengetahuan-Nya tentang dirimu 
bukan alasan untuk takut, tetapi untuk 
menyembah. Dia mengenalmu. Dia 
mengasihimu. Dia memanggilmu. Dan hari ini 
kita merayakannya: di air baptisan, dalam 
pengakuan iman, dalam persekutuan jemaat, dan 
dalam ibadah pemuda-remaja ini. Bersyukurlah 
kepada Allah atas kasih-Nya. Hiduplah bersama 
Dia – dan berjalanlah di jalan-Nya. Sebab itulah 
tujuan hidupmu. 
 
Kiranya kita semua membuka hati terhadap kasih 
Yesus. Maka setiap kita boleh tahu – hari ini dan 
sepanjang hidup kita: Engkau dikenal. Engkau 
dikasihi. Engkau dipanggil. Dan hidupmu punya 
tujuan. Amin. 

 
 


