
Kerstpreek GKIN 2025  

Schriftlezingen: Lukas 2:1–20 & Johannes 4:21–24 

Thema: ‘Samen, Jezus het Kerstkind aanbidden’  

Sub thema: ‘Door de geboorte van Jezus worden intergenerationele gemeenteleden 

binnen de GKIN geroepen om de Vader te aanbidden in geest en waarheid.’ 

 

Gemeente van Jezus Christus,  

Er is een bekende kerstlied  van de 18e eeuw, geschreven in het Latijn door John 

Francis Wade (1 January 1711 – 16 August 1786). Hij is een Engelse katholieke 

hymnedichter, muziektypograaf.  

 

 



 

Ik wil u allen uitnodigen om dit bekend lied a capella te zingen in het Latijn. En wees 

niet ongerust want de melodie is zeer bekend en de predikanten zullen de eerste 

regel zingen. Daarna beurtelings. Dus let goed op. 

 

Predikanten: Adeste, fideles, laeti triumphantes 

Heren/jongens: venite, venite in Bethlehem! 

Dames/meisjes: natum videte regem angelorum! 

Heren/jongens: venite, adoremus, 

Dames/meisjes: venite, adoremus, 

Allen: venite, adoremus dominum! 

 

Wat is de titel van dit lied in het Nederlands en Indonesisch?  

 

Dit lied nodigt ons vandaag uit om met elkaar, Jezus het Kerstkind, te aanbidden in 

deze landelijke Kerstviering van de GKIN. Dat door de geboorte van Jezus Christus 

alle generaties binnen de GKIN en de gasten vandaag zich geroepen weten om de 

Heer te aanbidden in geest en waarheid. Dus vandaag willen we niet alleen luisteren 

naar Kerst verhaal en zang, maar zelf meegenomen te worden door de herders en 

de Samarintaanse vrouw om God te aanbidden en dit goede blijde nieuws door 

vertellen.  

Misschien denkt u. Oké. Maar hoe doe ik dat. Ik kan niet zingen. Ik heb veel zorgen 

en verdriet en heb nu weinig reden om blij te zijn. Later ga ik wat meer hierover 

zeggen. Eerst, wat is aanbidding? 

Als je een antwoord zoekt op die vraag, kunnen je gedachten al snel gaan in de 

richting van een groep christenen die in een kerkgebouw of een andere grote zaal 

God met opgeheven handen lof prijzen onder leiding van een aanbiddingsgroep. 

Praise en Worship groep. 

 Maar je kunt ook denken aan iemand die in stilte neerknielt 

om vol eerbied en ontzag, God met woorden te loven. 

 

 

 



Of je kijkt iemand in de ogen die net heeft 

verteld hoe dankbaar ze is voor wat God 

heeft gedaan in haar leven, en je ziet haar 

intens stralen.  

God aanbidden kan dus heel veel 

verschillende vormen aannemen. Maar ons 

hele leven: woorden, daden en gedachten is 

een ware aanbidding aan God. Dus niet 

alleen in de kerk maar ook thuis of op het 

werk aanbidden wij God.  

 

 

De kern van aanbidding is: je met heel je hart richt op de grootheid van God om die 

te bewonderen en te beminnen. Met Advent hebben wij geleerd om onze harten en 

geweten te zuiveren om Jezus te verwelkomen. Zodat wanneer wij komen in Gods 

tegenwoordigheid, zijn heiligheid  en ons hart openen voor zijn liefde en gehoorzaam 

aan zijn plan. Vandaag willen wij vanuit onze innerlijke houding van bewondering, 

eerbied, dankbaarheid en liefde voor God, beseffen wie God is en wie wij zijn.’ We 

kunnen Gods glorie, heerlijkheid, grootheid, almacht, heiligheid en majesteit dus niet 

negeren. Zijn glorie is het waard om aanbidden te worden met Kerst! 

 

Gods glorie is zichtbaar geworden in Jezus Christus wiens geboorte wordt 

aangekondigd door een engel aan de herders te midden van hun gewone dagelijks 

op het veld van Efratha.  

  

Ze waren door veel 'religieuze' mensen van die tijd als vies en onbetrouwbaar 

werden gezien. Toch zijn ze geroepen om Jezus, de Redder, de Messias, de Heer te 

aanbidden. God is mens geworden. God die hoog verheven is komt in een kribbe. Ze 

hebben als eerste de grootheid, de glorie van God in Hem gezien. Ze gaan zo snel 

mogelijk naar Bethlehem om te zien wat ze gehoord hebben van de engelen. Hun 

aanbidding beginnen niet in de tempel, maar in een stal, bij de ontmoeting met het 

Kind Jezus, Josef en Maria en eindigt op de weg terug naar hun werk. 

 

Broeders en zusters, God kiest de meest 

onwaarschijnlijke plek en de meest 

onwaarschijnlijke mensen uit om Zijn komst en 

Zichzelf bekend te maken, om Hem te 

aanbidden. Hij doorbreekt alle sociale en 

religieuze barrières. Hij komt naar ons toe, 

precies daar waar we zijn, in onze 'stal-achtige' 



levens, met al onze gebreken en zonden. Hij 

zoekt zondaars om Hem te aanbidden. 

 

Zo is later ook bij Samaritaanse vrouw die 

Jezus ontmoet bij een waterput in Samaria. 

Deze vrouw heeft een gecompliceerd leven. Zij 

vertelt Jezus in eerste instantie niets over wat er 

werkelijk leeft in haar hart, aan liefde en 

teleurstelling, aan dorst. En het gesprek gaat al 

snel over aanbidding. Waar is de beste plaats. 

Jezus zegt: ‘Want God is Geest, dus wie Hem 

aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid (vs.21,24). Jezus communiceert op het 

niveau van het hart en leert haar om naar haar hart te kijken hoe ze beter voor God 

kan leven. Want het gaat om Hem zelf, de Messias en dat veranderd alles. Ze voelt 

zich gezien, gehoord en erkend. Jezus is de waarheid zelf (Joh.14:6) heeft haar 

bevrijd van haar verleden. Zij laat haar kruik achter en vertelt aan vele mensen over 

haar ontmoeting met Jezus. Het vraagt van ons een proces om steeds naar ons hart 

te kijken of ons leven, onze aanbidding in overeenstemming is met Gods geest en 

wie Jezus is?  

 

Broeders en zusters, God vraagt niet naar goede perfecte christenen die zo goed 

kunnen bidden en zingen. God vraagt niet naar mensen die zichzelf opwerpen als 

aanbidders. God zoekt mensen die zijn kinderen willen zijn en die Hem als Vader 

willen aanbidden. Die naar Hem en zijn tegenwoordigheid verlangen.  

 

Dat verlangen is niet van onszelf maar van de heilige Geest. Ik merk, u merkt 

misschien ook, dat dit verlangen om God te aanbidden niet altijd even sterk 

aanwezig is. Want er zijn zo veel dingen om te doen, zo veel dingen om aan te 

denken, zo veel verplichtingen en afspraken die onze dagen vullen, dat tijd en 

aandacht aan onze Heer geven er vaak bij inschiet. Onze gedachten werkt soms ook 

tegen als wij Hem willen aanbidden. 

 

Aan het begin heb ik iets gezegd over niet kunnen aanbidden vanwege eigen verdriet 

en zorgen. Vaak denken we dat je God alleen kunt aanbidden als het goed met je 

gaat, als je blij bent en dankbaar voor de zegeningen die God je geeft: dan is er alle 

reden om God te aanbidden. En als er moeite is in je leven, een diep verdriet, een 

heel erg pijnlijk gemis, als je teleurgesteld bent of je je gekwetst voelt dan staat je 

hoofd er niet naar, en je hart al helemaal niet. Dan heb je helemaal geen zin om God 

te aanbidden.  

 

Vandaag leren we allemaal opnieuw wat we met Kerstmis hebben gehoord: Jezus 

verdient alle aanbidding van ons leven. Hij is God die onze zonden draagt en 

vergeeft. Hij is de Vredevorst die ons met zichzelf verzoent en ons leven verlicht te 

midden van de duisternis. Hij is onze hoop. Hij is de bron van ware troost in verdriet 



en strijd. Hij is degene die eeuwig leven garandeert. Alleen Hij is het waard om 

aanbeden en verheerlijkt te worden. Dus we aanbidden Jezus niet alleen  wanneer 

we daar zin in hebben of wanneer we dankbaar en gelukkig zijn, maar ook als wij er 

helemaal niet voor in de stemming zijn.  

 

Sterker nog: je zou kunnen zeggen dat aanbidding de meest veelbelovende manier 

is om weg te raken uit je teleurstellingen en bezorgdheid. Je aanbidding waar Jezus 

centraal staat overstijg je zorgen en verdriet. Dit heb ik vaak ondervonden. Want 

Gods liefde in Jezus Christus, aan het kruis, Gods glorie bij de opstanding zijn altijd 

weer groter en overweldigender dan onze eigen moeilijkheden of die wij in onze 

binnenste voelen. 

 

Vandaag eren wij Hem dat wij als kerk, intergenerationeel onze aanbidding in deze 

twee jaar leeftijd, status en afkomst overstijgen. We gaan terug naar onze regio’s en 

HSK, naar ons dagelijks leven en ons hart en onze geest alleen op Hem richten. 

Vernieuwd door Zijn Woord en door Zijn Geest.  

 

Vandaag eren we Hem vanwege Zijn liefde voor ons allemaal, waarbij we afgelopen 

juni het 40-jarig jubileum van GKIN in Tilburg hebben gevierd. Dankbaar dat de 

gemeente leden, jong en oud, intergenerationeel God samen mogen dienen. Dit is 

ook zichtbaar in deze Kerstviering van vandaag. Het is ook Gods glorie die we 

mogen ervaren als kerk. Laten we terugkeren naar onze eigen regio's en HSK, naar 

ons dagelijks leven, en ons hart en onze gedachten alleen op Hem richten. 

Vernieuwd door Zijn Woord en door Zijn Geest. Dat we beseffen dat de ware 

aanbidding niet gebonden is aan schijnrituelen of een perfecte kerstdienst of wie het 

beste presteert. Het gaat om een oprechte relatie met God, die mogelijk is gemaakt 

door Jezus, het Kerst Kind. Hij zoekt u, jouw als ware aanbidders want Hij is niet 

kieskeurig over wie je bent. Laten wij net als herders en Samaritaanse vrouw door 

vertellen over hun ontmoeting met Jezus Christus. Over Gods liefde zodat uw 

kinderen en kleinkinderen, anderen een verlangen hebben om tot Jezus komen en 

Hem te aanbidden in geest en waarheid. Een Gezegende Kerst 2025 en voorspoedig 

Nieuwjaar 2026 wens ik u allen toe.  

Amen.   

 


