
De visie en missie van God:  

het herstellen van de relatie met de mens 

Genesis 2:3 

Wat is een missie? Iedereen heeft een missie in het leven, en een missie is altijd nauw 

verbonden met een visie. Een visie is een beeld van wat we in de toekomst willen 

bereiken, terwijl een missie de concrete stappen zijn die we ondernemen om dat te 

realiseren. Bijvoorbeeld, als iemands visie is om gynaecoloog te worden, omvat zijn 

missie het toelaten tot de medische faculteit, het worden van basisarts en vervolgens 

het volgen van een specialisatieopleiding. Alle voorbereidingen en inspanningen om 

die visie te verwezenlijken, noemen we de missie. 

Wat is dan Gods missie? Om Gods missie te begrijpen, moeten we eerst weten wat 

Zijn visie is. In Genesis 2:3 staat dat na het scheppen van de hemel en de aarde, God 

op de zevende dag rustte en die dag heiligde. We vragen ons af: waarom stopte God 

met wat Hij aan het doen was? Was Hij moe na het scheppen van hemel en aarde en 

wilde Hij even rusten? 

Mensen kunnen inderdaad moe worden. Na 8 uur werk per dag, 40 uur per week, 

voelen we ons uitgeput en hebben we rust nodig. Maar God is geen mens. Wij worden 

moe omdat onze krachten uitgeput raken, maar Gods kracht is onbeperkt. Hij kan 

onmogelijk moe worden of rust nodig hebben. Er moet dus een andere reden zijn 

waarom God op dat moment stopte. 

Op een keer was ik bezig met het schrijven van een hoofdstuk van mijn proefschrift 

met een zeer krappe deadline. Ik was volledig geconcentreerd, maar moest stoppen 

toen mijn vrouw zei: “Tijd om te eten.” Ik had eigenlijk geen honger en wilde mijn werk 

afmaken, maar ik stopte omdat iemand van wie ik hield samen wilde eten en tijd 

doorbrengen. Hoewel het werk belangrijk was, was het samenzijn met dierbaren nog 

belangrijker. 

Waarom stopte God met Zijn werk? De reden dat God op de zevende dag rustte, is 

dat Hij, na het scheppen van de mens op de zesde dag, wilde samenkomen met de 

mensen die Hij had gemaakt. Hij wilde dat de mens Zijn Schepper ontmoette en een 

relatie met Hem kon opbouwen. Daarom heiligde Hij de zevende dag en wijdde Hij 

deze speciaal aan de mens. 

Wanneer uw kind wordt geboren, zegt u dan: “Leg het maar in de kinderopvang, ik kijk 

later wel naar hem om”? Meestal gaan we meteen naar het kind, niet alleen om te 

kijken, maar ook om het vast te houden en liefde te tonen. Dat is wat God deed na het 

scheppen van de mens. Hij ontmoette hen direct. Dus waarom heiligde God de 

zevende dag? 

Een vriend vertelde mij dat hij wekelijks zijn supervisor ontmoet. Hij zei dat zijn 

supervisor erg attent was. Wanneer hij begeleiding nodig had, reserveerde de 



supervisor speciale tijd voor hem. Tijd speciaal aan iemand geven is een teken van 

zorg en liefde. 

Wanneer God speciale tijd voor de mens reserveert, laat dat zien hoe waardevol de 

mens is en hoezeer God een gemeenschappelijke band met hen verlangt. Dit is Gods 

visie voor de wereld: samenleven met de mens. In het boek Openbaring lezen we dat 

God uiteindelijk bij de mens zal wonen. Als Gods visie dus gemeenschap met de mens 

is, is Zijn missie om de mens terug te brengen in die gemeenschap. 

Waarom straft God mensen wanneer zij zich tegen Hem verzetten? Straf maakt deel 

uit van Gods missie om de mens terug te brengen naar Hem. Wanneer mensen zich 

verzetten en zich van God afwenden, helpt straf hen te beseffen dat verzet en afwijzing 

alleen maar leiden tot een steeds slechter leven. Het doel van God is dat mensen 

terugkeren naar Hem. 

Wanneer u een klein kind hebt dat iets verkeerd doet, zoals iemand bespuwen die het 

niet mag, wat doet u? U corrigeert het kind. Waarom? Als u niet corrigeert, leert het 

kind geen respect en kan het niet goed functioneren in de samenleving. Het kind kan 

later geweld gebruiken tegen degenen die het niet mag. Daarom corrigeert u het uit 

liefde voor het kind. 

Dat is wat God deed toen Israël voortdurend tegen Hem inging door afgoden te 

aanbidden. Hij corrigeerde en strafte zodat zij terug zouden keren naar Hem. 

Hetzelfde gebeurt in ons leven. Soms laat God ons schaamte ervaren vanwege onze 

fouten. Soms ervaren we teleurstelling wanneer onze plannen niet slagen, of wanneer 

het ergste gebeurt waar we bang voor waren. Dit is niet omdat God wraak wil nemen, 

maar om ons terug te brengen naar Hem. 

Wat doet God nog meer om de mens terug te brengen? Hij vergeeft onze zonden en 

vernieuwt ons leven. Waarom stierf Jezus aan het kruis? Om ons terug te brengen 

naar God. Waarom gaf God de Heilige Geest? Om ons leven te vernieuwen. Het doel 

is dat wij weer dicht bij God leven. 

Waarom wil God met ons samenleven? Waarom doet Hij zoveel moeite om bij ons te 

zijn? Het antwoord is omdat Hij van ons houdt en wij in Zijn hart zijn. 

Toepassing 

Ten eerste, omdat God bij ons wil wonen, zijn we bereid ons hart en leven voor Hem 

te openen? In Openbaring 3:20 klopt God aan de deur van ons leven en zoekt Hij 

mensen die hun hart voor Hem openen. Hij belooft dat wanneer wij ons hart en leven 

voor Hem openen, Hij binnenkomt, bij ons woont en met ons eet. Dit betekent dat Hij 

in ons leeft. 

Wat gebeurt er als God in ons leven aanwezig is? Ons leven verandert niet in dat van 

een supermens, noch in een leven vol geluk. Maar wij ervaren shalom. Wat is shalom? 

Wanneer er shalom is, ervaren we vervulling, zoals iemand die bij dorst verfrissend 

water krijgt. 



Ten tweede, deze wereld is gevallen in zonde. Zondaars kennen geen gemeenschap 

met God en hebben dat nooit ervaren. Hier ligt de taak van de christen. Wij hebben 

ervaren hoe het is als God in ons leven aanwezig is, en we kunnen anderen vertellen 

wat we hebben meegemaakt. 

Dit is zoals wanneer u ziek was en naar een dokter ging die u niet alleen hielp, maar 

ook empathisch en vriendelijk was. Wanneer u anderen ontmoet die ook ziek zijn, 

deelt u uw ervaring. 

Het thema van de missie van GKIN is missie die authentiek is. Missie is pas echt 

wanneer degene die haar uitvoert zelf heeft ervaren wat hij of zij doorgeeft. Stel 

bijvoorbeeld dat u wordt uitgezonden als cultureel ambassadeur. Dat betekent dat u 

de taak krijgt om de cultuur die u vertegenwoordigt te introduceren. Op een dag wordt 

u gevraagd iets te vertellen over de Indonesische cultuur en u legt uit dat gotong 

royong een van de unieke lokale waarden is. De kwaliteit van uw presentatie zal 

anders zijn wanneer u gotong royong zelf hebt ervaren. Als dat niet zo is, zal wat u 

vertelt vlak en niet authentiek overkomen. 

Zo bent u ook een ambassadeur van Christus, gezonden in de wereld om te getuigen 

van Gods verlangen om samen met de mens te leven. U kunt dit pas aan anderen 

doorgeven wanneer u zelf hebt ervaren wat het betekent dat God in uw leven 

aanwezig is. Dan zal uw getuigenis authentiek zijn en zullen anderen dat ook zo 

ervaren. 

Onze wereld is vol strijd en lijden. Jongeren worstelen om zelfstandig te zijn en 

schulden te betalen, het leven kan zwaar zijn, ook in Nederland. Mensen worstelen 

met ziekte, zwakte, handicap en ouder worden. Wij leven ook in dezelfde strijd en 

maken lijden mee. 

In Europa en Westerse landen leven we in materieel comfort en zekerheid. Daarom, 

wanneer we moeilijkheden ervaren, twijfelen we vaak aan God. Als een christen echter 

lijden ervaart maar niet aan God twijfelt, maar juist tot Hem roept en op Hem vertrouwt, 

trekt dat de aandacht van anderen; men ziet een verschil. 

Maar de wereld kan de unieke geloofservaring van een christen niet zien als we onze 

moeilijkheden en zwakheden verbergen. Wanneer we lijden, zijn we geneigd ons terug 

te trekken omdat het tonen van kwetsbaarheid ongemakkelijk is en ons kwetsbaar 

maakt. Soms ontvangen we geen empathie, maar spot of roddel. Waarom openen we 

ons dan? Om Gods voorzienigheid in ons leven zichtbaar te maken. 

Wanneer mensen direct zien hoe we ons lijden met Gods aanwezigheid doorstaan en 

toch versterkt blijven, is dat als een live-uitzending. Dit is authentiek getuigen. Mensen 

zien dat juist in zwakte en machteloosheid God werkt in ons leven. 

Dit is hoe we authentiek getuigen: ons leven wordt een echte voorstelling, niet om op 

te scheppen, maar om anderen te laten zien wat er gebeurt wanneer God in ons leven 

aanwezig is. We worden geen supermensen, maar gelukkige mensen, niet omdat er 



geen problemen zijn, maar omdat Gods voorzienigheid aanwezig is in elk van onze 

strijdmomenten. 

Moge uw leven een getuigenis zijn. 

 


