
OLE Preek Pasen 2026 (TB)
Schriftlezing: 1 Petrus 1:3-7 
Thema: ‘Pengharapan yang hidup / De levende hoop’

Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.



Geliefde gemeente van Jezus 
Christus, 
Nogmaals, vrolijk Pasen voor u 
allen!

Laten we elkaar ook vrolijk, zalig 
Pasen toewensen in 1 minuut. 

Ik zie de blijde, vreugdevolle 
gezichten en dat is zeker goed 
want wij vieren Pasen samen met 
miljoenen christenen over de hele 
wereld. Jezus Christus is waarlijk 
opgestaan! 
…………………………………
…..
Maar misschien zijn er ook 
mensen in de kerk of thuis die 
verdrietig zijn omdat een geliefde 
is heen gegaan of door een andere 
reden. God weet en ziet wie we 
zijn en op deze Paasdag wil Hij 
ons nieuwe hoop, levende hoop 
geven. 
…………………………………
….
Die hoop zie ik ook bij de live 
uitzending van ‘The Passion’ op 
Witte Donderdag uit Dwingeloo 
Drenthe. Als u dit gevolgd heeft, 
wie of wat raakte u het meest? 
…………………………….
Milan van Waardenburg die 
Jezus’ rol speelde raakte mij in 
zijn verhaal na de uitzending over 
zijn groei verandering in die rol. 
Toen hij er maar niet uit kwam 
ging hij letterlijk bidden en er 
ging veel in hem los. Als je Jezus 
hebt ontmoet dan gaat in jou iets 
veranderen, bewegen. Hij ging 
zelfs mee naar de Noorderlicht 
kerk in Rotterdam bij de dominee 
die alle rolspelers begeleidde in 
dit programma. Ook iemand die 
in de tienerjaren het geloof 
vaarwel heeft gezegd en nu heeft 
mee gewerkt aan de Podcast van 
The Passion. 

………………………………….
Volgens mij geeft deze nieuwe 
hoop. We zien hoe bijzonder God 
werkt in het leven van mensen. In 
ons leven. Dat zij, wij geraakt 
worden en zijn door de 
boodschap van Jezus Christus. 

Het thema van The Passion was 
‘Kom dichterbij ’ en nu zou ik u 
uitnodigen om dichterbij te 
komen, bij God en bij elkaar. 
Laten we samen kijken naar ons 
thema ‘Levende Hoop’ met dit 
prachtige werk van Pasen 
werkgroep 2026. 

…………………………………
………………..
Wat is hoop?
Hoop is een van de belangrijkste 
punten van ons geloofsleven. Hoe 
is het met jouw hoop? Waar hoop 
jij op? Of is het hopelijk. 
Misschien. Het is niet zo 
gemakkelijk om dat precies te 
begrijpen. 
…………………………………..

Dit woord gebruiken wij 
dagelijks. Hopen als wishful 
thinking. Je wilt iets heel graag 
en dan denk je dat het wel zal 
gebeuren. Als je ziek bent of in 
het ziekenhuis ligt, hoop je op 
beterschap. Als je verkering hebt 
en gaat trouwen, hoop je op 
geluk. Als je aan een baan begint, 
hoop je op voldoening, leuke 
collega’s en een goed salaris. 

Hopen kan ook een blind 
optimisme zijn dat niet reëel is.  
Je weet dat het niet goed zal gaan 
als je iets doet maar je wilt de 
feiten niet onder ogen zien.  

Hoop neemt ook de vorm aan van 
onze persoonlijke dromen.  De 
doelen die we stellen en waar we 
hard voor aan de slag gaan.  Maar 
vaak lopen we tegen onze 
beperkingen aan. Of er gebeuren 
dingen waar we geen controle 
over uit kunnen oefenen. Hoe ga 
je om met je dromen die niet zijn 
doorgegaan? 

Als je je slecht voelt? Of je bent 
wanhopig. Waar zoek je hoop?  

Broeders en zusters,  
Hoop in de Bijbel is anders. Het 
Griekse woord voor hoop is 
‘elpis’. Niet te verwarren met 
Elvis. Dit is dan heel anders. 
Hoop, ‘elpis’ is hoopvolle 
verwachting. Het is een zekerheid 
en het heeft te maken met 
vertrouwen zoals staat in 
Hebreeën 6:19 ‘Die hoop is als 
een betrouwbaar en zeker anker 
voor onze ziel en reikt tot voorbij 
het voorhangsel’. 

Een anker zit niet alleen vast aan 
een touw, maar heeft ook twee of 
meerdere scheppen. Het is niet 
opscheppen. Maar hoop scheppen 
in het geloof. Daarom zijn er drie 
belangrijke dingen in het geloof: 
Geloof, hoop en liefde: een kruis, 
een anker en een hart. 
 

Hoop is een anker en het geeft 
houvast. Het Oude Testament, 
vooral Psalm is er vol van. Heer, 
U bent mijn enige hoop te midden 
van wanhoop. Op U vestig ik mij 
hoop. Dat betekent dat je het 
anker in je ziel, je hoop uitwerpt 
op God zodat God je door het 
geloof de rust en de stilte brengt, 
zeker weet dat er hoop is. Dus er 
kunnen stormen zijn in je leven. 
Er kan stormen zijn in deze 
wereld. Er kan van alles en nog 
wat in beweging zijn, maar met 
een anker in je ziel weet je dat je 
niet wegdrijft en kapot slaat. Je 
kunt de stormen en de golven 
doorstaan. Want je hoopt niet op 
iets maar op Iemand. Dat is de 
God in Jezus Christus. 

…………………………………
En Petrus spreekt over hoop die 
verankerd is in de opstanding van 
Jezus Christus in 1 Petrus 1:3: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus Christus: in 
zijn grote barmhartigheid heeft 
Hij ons door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood 
opnieuw geboren doen worden en 
ons zo levende hoop gegeven’. 

………………………………….
Deze brief is aan de eerste 
christenen gegeven die 
vervolging en een moeilijke 
situatie meemaken. Maar hij 
begint met de lofprijzing: 
‘Geprezen zij de God en Vader 
van onze Heer Jezus’! Waarom? 
Omdat hij gegrepen is door de 
opgestane Heer. Omdat hij iets 
heeft meegemaakt dat zijn kijk op 
het leven totaal heeft veranderd. 
Omdat hij getuige is geworden 
van de Heer, die werkelijk is 
opgestaan.  

Toen waren hij en de anderen 
compleet verslagen en hadden 
geen uitzicht. Want ze hadden 
met eigen ogen gezien hoe Hij 
stierf aan dat vervloekte kruis. Ze 
hadden Hem met eigen handen in 
dat graf gelegd. Een loodzware 
steen ervoor gezet! Het verhaal 
van Jezus van Nazareth was over 
en uit. Compleet mislukt! 
 

En dan op de derde dag van het 
Joodse Pesachfeest is het graf 
open. De steen is weggerold! De 
plek waar Jezus had gelegen is 
leeg. 

In het donker van hun wanhoop 
ging een stralend licht op.  Ze 
kregen plotseling weer lucht.  Dat 
was niet zomaar een gebeurtenis. 
Maar het ging om de opstanding 
van hun Heer. Een totaal unieke 
gebeurtenis. En diezelfde dag nog 
lopen ze Hem tegen het lijf! Jezus 
– die drie dagen daarvoor was 
gekruisigd, gestorven en 
begraven! Hij lééft! Hij spreekt 
met hen!

…………………………………
……
Dit werpt een totaal ander licht op 
ons leven en op onze 
werkelijkheid. Het laatste woord 
in dit leven is niet aan de 
destructie, aan de afbraak, aan de 
wanhoop, aan het pessimisme. 
Maar aan de hoop.  Petrus zegt de 
hoop voor de toekomst, het 
eeuwig leven. We leven in een 
vergankelijke wereld, als in een 
huurhuis. Maar levende hoop is 
de zekerheid dat we een 'bewijs' 
hebben van ons eeuwige thuis, 

veilig bewaard in de hemel, 
onverwoestbaar en beschermd 
door God totdat we het 
ontvangen. Dat is de motor van 
ons leven. Zelfs als ons oog niets 
ziet of onze hand niets tast, 
mogen we altijd hoop hebben. 

Petrus vergelijkt hoop en geloof 
met brandend goud. Goud wordt 
in een hete oven geplaatst, niet 
om te worden vernietigd, maar 
om onzuiverheden (murin) te 
scheiden.

Dit is een zuiveringsproces. 
Lijden, beproevingen en 
problemen zijn het 'vuur', maar 
levende hoop laat ons weten dat 
het eindresultaat een beproefd 
geloof is dat God verheerlijkt. 
God heeft het beste met ons voor. 
…………………………………
….
U vraag zich misschien af, wat 
betekent dit thema voor ons? 
Laten we eens terugkijken naar 
de teaser die is gecreëerd door de 
werkgroep Pasen 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Ik geloof dat God een hoopvolle 
toekomst heeft voor je eigen 
gezin of in je persoonlijk leven 
(Jeremia 29:11). Maar ook voor 
alle regio’s en HSK Antwerpen 
binnen de GKIN. We zien dat er 
verschillende koren en 
Vocaalgroepen in de 
zondagsdienst voordracht geven. 
Mensen durven 
verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Dit geeft hoop. Laten wij 
er voor gaan. In kleine stapjes. 
Vol van geloof. Vol van 
verwachting en vol van hoop. En 
zet je samen in met de 
ouderlingen, en commissies 
besturen en activisten. Zet je in 
als de levende steen voor de 
bouw van dit geestelijk huis in 
Tilburg en HSK Antwerpen. 

………………………………..
Wie in Jezus gelooft, heeft altijd 
hoop. Als een vlammetje dat 
nooit uitgaat, leeft er hoop in je 
hart. Hoe je omstandigheden ook 
zijn. Zelfs bij diep verdriet, 
ernstige ziekte en zelfs als je 
leven ten einde loopt heb je als 
christen altijd hoop. Het is onze 
taak om onze eigen ervaring met 
God te mogen delen met anderen. 
Juist in een wereld die 
gekenmerkt wordt door wanhoop, 
onzekerheid, hopeloosheid. Dit is 
het jaar thema van GKIN 2026 is 
‘Authentieke Missie’.

Deel met anderen hoe je het 
volhoudt te midden van wanhoop. 
Hoe je zo veel geduld kunt 
opbrengen, ook als je niet direct 
krijgt wat je wilt. Waarom je je 
inzet voor het goede, wat het ook 
kost en waarom je steeds weer 
liefde en kracht zoekt bij Jezus. 
Deel het met elkaar thuis, op je 
werk, in de kerk zodat anderen 
die levende hoop ook mogen 
ervaren.

De muzikanten en SL staan op de 
plaats…
……………………………….
Misschien staan sommige van u 
hier of thuis momenteel voor een 
moeilijke strijd. Dat er harde 
stromen zijn in je leven. 
Misschien denkt u: "Ach, er is 
voor mij geen hoop meer." 
Misschien ben je in rouw. 
Misschien in je huwelijk. 
Misschien in je studie. Misschien 
in je gezondheid. Misschien in je 
financiën. Je voelt je hulpeloos en 
machteloos. Misschien denk je: 
niemand begrijpt mij. Als dienaar 
van de Heer kan ik zeggen: God 
ziet jou. God hoort je. God erkent 
je in je eigen situatie. Hij is er 
voor je. Wees er zeker van en 
vertrouw erop dat je altijd je 
anker in je ziel bij God kunt 
uitwerpen zodat je leven, je 
geloof, je leven rust krijgt. Draag 
Christus, de levende hoop, in 
jezelf, je familie en je gemeente, 
en geef nooit op. Want Hij is je 
Redder. Je Verlosser en Hij leeft. 
Hij geeft ons niet alleen hoop, 
maar levende hoop.
Amen.

Jemaat terkasih Yesus Kristus,
Sekali lagi, saya ucapkan Selamat 
Paskah untuk Anda semua!

Mari kita saling mengucapkan 
Selamat Paskah dalam 1 menit. 
…………………………………
…
Saya melihat wajah-wajah 
bahagia dan gembira, dan itu 
tentu baik, karena kita merayakan 
Paskah bersama jutaan umat 
Kristen di seluruh dunia. Yesus 
Kristus benar-benar telah 
bangkit!
…………………………………
…..
Tetapi mungkin ada juga orang-
orang di gereja atau di rumah 
yang sedih karena orang yang 
dicintai telah meninggal dunia 
atau karena alasan lainnya.

 Tuhan tahu dan melihat siapa 
kita, dan pada Hari Paskah ini 
Dia ingin memberi kita harapan 
baru, harapan yang hidup.
…………………………………
….
Harapan ini saya juga melihat ini 
selama siaran langsung ‘The 
Passion’ pada Kamis Putih dari 
Dwingeloo, Drenthe. Jika Anda 
mengikuti ini, siapa atau apa yang 
paling menyentuh Anda?
……………………….
Milan van Waardenburg, yang 
memerankan Yesus, menyentuh 
saya dengan kisahnya setelah 
siaran bagaimana dia betumbuhan 
dan mengalami perubahan dalam 
peran itu. 

Ketika dia tidak dapat 
memahaminya, dia mulai berdoa, 
dan banyak hal yang membuat 
dia lega/lepas. Ketika Anda 
bertemu Yesus, sesuatu di dalam 
diri Anda mulai berubah, ada 
gerakan.

 Ia bahkan pergi ke ibadah 
minggu di gereja Noorderlicht di 
Rotterdam, di pendeta yang 
membimbing semua aktor dalam 
program ini. 

Juga seseorang yang 
meninggalkan imannya di masa 
remaja, kini ikut membuat 
podcast The Passion. 

……………………………….
Menurut saya ini semua 
memberikan harapan baru. Kita 
melihat  bagaimana indahnya 
Allah bekerja dalam kehidupan 
manusia. 

Dalam kehidupan kita, sehingga 
mereka, kita, tersentuh oleh pesan 
Yesus Kristus. 

Tema The Passion tahun ini 
‘Datang lebih mendekat’ dan saat 
ini saya ingin mengajak Anda 
datang lebih mendekat pada 
Tuhan, satu sama lain. 

Marilah kita melihat bersama-
sama tema kita ‘Harapan yang 
Hidup’ dengan karya indah dari 
kelompok kerja Paskah 2026.

…………………………………
……………..
Apa itu harapan?
Harapan adalah salah satu aspek 
terpenting dalam kehidupan iman 
kita. 

Apa harapanmu? Apa yang kamu 
harapkan? Atau mungkin hanya 
sekadar harapan? Mungkin. Tidak 
mudah untuk memahami hal itu 
secara tepat.
…………………………………
…………………
Kita menggunakan kata ini setiap 
hari. Harapan sebagai angan-
angan. Anda sangat 
menginginkan sesuatu dan 
kemudian Anda berpikir itu akan 
terjadi. Jika Anda sakit atau di 
rumah sakit, Anda berharap untuk 
sembuh. Jika Anda menjalin 
hubungan dan akan menikah, 
Anda berharap untuk bahagia. 
Jika Anda memulai pekerjaan, 
Anda berharap untuk kepuasan, 
rekan kerja yang baik, dan gaji 
yang bagus.

Harapan juga bisa berupa 
optimisme buta yang tidak 
realistis. 

Anda tahu bahwa segala 
sesuatunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika Anda melakukan 
sesuatu, tetapi Anda tidak ingin 
menghadapi kenyataan.

Harapan juga mengambil bentuk 
mimpi pribadi kita. Tujuan yang 
kita tetapkan dan perjuangkan 
dengan keras. Tetapi seringkali 
kita menemui keterbatasan. Atau 
terjadi hal-hal di luar kendali kita. 
Bagaimana Anda menghadapi 
mimpi Anda yang tidak menjadi 
kenyataan?

Saat Anda merasa sedih? Atau 
Anda putus asa. Ke mana Anda 
mencari harapan?

Saudara-saudari,
Harapan dalam Alkitab itu besa. 
Kata Yunani untuk harapan 
adalah 'elpis'. Jangan sampai 
disamakan dengan Elvis. Itu 
sangat berbeda. Harapan, 'elpis', 
adalah harapan yang penuh 
keyakinan / penantian yang penuh 
harap. Ini adalah sebuah 
kepastian yang berkaitan dengan 
kepercayaan, seperti yang 
dinyatakan dalam Ibrani 6:19: 
‘Pengharapan itu seperti jangkar 
yang teguh dan kokoh bagi jiwa 
kita, yang menjangkau 
melampaui tabir.’ 

Jangkar tidak hanya terpasang 
pada tali tetapi juga memiliki dua 
atau lebih mata katrol. Ini bukan 
kesombongan. Tetapi mata katrol 
yang menaruh harapan dalam 
iman. Bagaimana kita 
melakukannya? Karena itu 
harapan tidak berdiri sendiri 
tetapi selalu berhubungan dengan 
iman, harap dan kasih: 
salib,jangkar dan hati.

Pengharapan adalah jangkar, dan 
memberikan pegangan. Perjanjian 
Lama penuh dengan hal itu. 
Tuhan, Engkau adalah satu-
satunya harapanku di tengah 
keputusasaan. Kepada-Mu aku 
berharap. Artinya jangkar dalam 
jiwa itu diungkapkan, diserahkan 
kepada Allah agar Allah 
memberikan ketenangan dan 
kedamaian bahwa ada harapan. 
Mungkin ada badai dalam hidup 
Anda. Mungkin ada badai di 
dunia ini. Segala macam hal 
mungkin berubah-ubah, tetapi 
dengan jangkar, Anda tahu bahwa 
Anda tidak akan hanyut dan 
hancur. Anda dapat menahan 
badai dan gelombang. Karena 
Anda tidak mengharapkan 
sesuatu, tetapi Seseorang. Itulah 
Allah dalam Yesus Kristus. 
…………………………………
Dan Petrus berbicara tentang 
harapan yang berlandaskan pada 
kebangkitan Yesus Kristus dalam 
1 Petrus 1:3: ‘Terpujilah Allah 
dan Bapa Tuhan kita Yesus 
Kristus: dalam belas kasihan-Nya 
yang besar Ia telah membuat kita 
dilahirkan kembali melalui 
kebangkitan Yesus Kristus dari 
antara orang mati dan dengan 
demikian memberikan kita 
pengharapan yang hidup.’
………………………………….
Surat ini diberikan kepada orang-
orang Kristen pertama yang 
mengalami penganiayaan dan 
situasi yang sulit. Tetapi surat ini 
dimulai dengan pujian: 
‘Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan 
kita Yesus’! Mengapa? Karena ia 
telah dipegang oleh Tuhan yang 
telah bangkit. Karena ia telah 
mengalami sesuatu yang benar-
benar mengubah pandangannya 
tentang kehidupan. Karena ia 
telah menjadi saksi Tuhan, yang 
benar-benar telah bangkit.

Ketika ia dan yang lainnya benar-
benar dikalahkan dan tidak 
memiliki harapan.  Karena 
mereka telah melihat dengan 
mata kepala mereka sendiri 
bagaimana Ia mati di salib 
terkutuk itu. Mereka telah 
membaringkan-Nya di dalam 
kubur itu dengan tangan mereka 
sendiri. Meletakkan batu besar di 
depannya! Kisah Yesus dari 
Nazaret telah berakhir. Gagal 
total!

Kemudian, pada hari ketiga 
Paskah Yahudi, kubur itu terbuka. 
Batu penutupnya telah 
digulingkan! Tempat Yesus 
berbaring kini kosong.

Dalam kegelapan keputusasaan 
mereka, cahaya terang muncul. 
Mereka tiba-tiba tersadar 
kembali. Itu bukan sekadar 
peristiwa biasa. Tetapi itu 
menyangkut kebangkitan Tuhan 
mereka. Sebuah peristiwa yang 
benar-benar unik. Dan pada hari 
itu juga, mereka bertemu 
langsung dengan-Nya! Yesus – 
yang telah disalibkan, mati, dan 
dikuburkan tiga hari sebelumnya! 
Dia hidup! Dia berbicara dengan 
mereka!
…………………………………..
Ini memberikan sudut pandang 
yang sama sekali berbeda pada 
hidup kita dan pada realitas kita. 
Kata terakhir dalam hidup ini 
bukanlah kehancuran, 
keruntuhan, keputusasaan, atau 
pesimisme, tetapi harapan. Petrus 
berbicara tentang harapan untuk 
masa depan, kehidupan kekal. 
Kita hidup di dunia yang fana, 
seperti di rumah sewaan. Tetapi 
harapan yang hidup adalah 
kepastian bahwa kita memiliki 
'bukti' rumah kekal kita,

yang aman tersimpan di surga, 
tak dapat dihancurkan dan 
dilindungi oleh Allah sampai kita 
menerimanya. Itulah penggerak 
hidup kita. Bahkan jika mata kita 
tidak melihat apa pun atau tangan 
kita tidak menyentuh apa pun, 
kita selalu dapat memiliki 
harapan.

Petrus membandingkan harapan 
dan iman dengan emas yang 
terbakar. Emas ditempatkan 
dalam tungku panas, bukan untuk 
dihancurkan, tetapi untuk 
memisahkan kotoran.

Ini adalah proses pemurnian. 
Penderitaan, cobaan, dan masalah 
adalah 'api,' tetapi harapan yang 
hidup memberi tahu kita bahwa 
hasil akhirnya adalah iman yang 
teruji yang memuliakan Allah. 
Tuhan selalu memperhatikan 
kepentingan terbaik kita.
…………………………………
….
Anda mungkin bertanya-tanya, 
apa arti tema ini bagi kita?
Mari kita kembali melihat teasar 
yang di buat oleh kelompok kerja 
Paskah 2026.
De, zou je hier de teaser wilt laten 
zien?

Saya percaya bahwa Tuhan 
memiliki masa depan yang penuh 
harapan bagi keluarga Anda 
sendiri atau dalam kehidupan 
pribadi Anda (Yeremia 29:11). 
Tetapi juga untuk semua wilayah 
dan HSK Antwerpen di dalam 
GKIN. Kita melihat bahwa 
berbagai paduan suara dan 
kelompok vokal memberikan 
penampilan selama kebaktian 
Minggu. Orang-orang berani 
mengambil tanggung jawab atas 
diri mereka sendiri. Ini memberi 
harapan. Mari kita lakukan. 
Dengan langkah-langkah kecil. 
Penuh iman. Penuh harapan dan 
penuh pengharapan. Dan 
berkomitmenlah bersama para 
penatua, komite, dewan, dan 
aktivis. Dedikasikan diri Anda 
sebagai batu hidup untuk 
pembangunan rumah rohani ini di 
Tilburg dan HSK Antwerpen.
………………………………..
Siapa pun yang percaya kepada 
Yesus selalu memiliki harapan. 
Seperti nyala api yang tidak 
pernah padam, harapan itu hidup 
di dalam hati Anda. Tidak peduli 
apa pun keadaan Anda. Bahkan 
dalam kesedihan yang mendalam, 
penyakit serius, dan bahkan 
ketika hidup Anda mendekati 
batas akhir, sebagai seorang 
Kristen Anda selalu punya 
harapan. Adalah tugas kita untuk 
membagikan pengalaman kita 
sendiri dengan Tuhan kepada 
orang lain. Terutama di dunia 
yang ditandai dengan 
keputusasaan, situasi yang tidak 
pasti dan tanpa harapan. Itu tema 
GKIN 2026 adalah Misi Otentik.

Bagilah dengan orang lain 
bagaimana Anda bertahan di 
tengah keputusasaan. Bagaimana 
Anda dapat sabar, bahkan ketika 
Anda tidak segera mendapatkan 
apa yang Anda inginkan. 
Mengapa Anda memberi diri 
untuk melakukan kebaikan, apa 
pun harganya, dan mengapa Anda 
terus-menerus mencari kasih dan 
kekuatan di dalam Yesus. 
Bagikanlah itu satu sama lain di 
rumah, di tempat kerja, di gereja, 
sehingga orang lain juga dapat 
mengalami harapan yang hidup 
itu.

Pemusiek dan SL berdiri di 
tempat…
………………………..
Dit stukje wil ik zelf uitspreken. 
Maar ik zal kijken hoe het gaat. 
Dus gewoon in de PPT opnemen.
Mungkin beberapa dari Anda saat 
ini sedang menghadapi 
perjuangan yang sulit di sini atau 
di rumah. Ada badai besar dalam 
hidup Anda. Mungkin Anda 
berpikir: "Oh, tidak ada harapan 
lagi bagi saya." Mungkin sedang 
berduka.Mungkin dalam 
pernikahan. Mungkin dalam 
studi. Mungkin dalam kesehatan. 
Mungkin dalam masalah 
keuangan. Anda merasa tidak 
berdaya dan lemah. Mungkin 
Anda berpikir: tidak ada yang 
mengerti saya. Sebagai hamba 
Tuhan saya dapat mengatakan: 
Tuhan melihat Anda. Tuhan 
mendengar Anda. Tuhan akui 
Tuhan dalam situasi Anda sendiri. 
Dia ada untuk Anda. Yakinlah, 
percayalah bahwa Anda dapat 
selalu membuang jangkar di 
dalam jiwa kepada Tuhan supaya 
ada ketenangan. Bawalah Kristus, 
harapan yang hidup di dalam diri 
sendiri, keluarga, jemaat dan 
jangan menyerah. Karena Dia 
adalah Juruselamatmu, 
Pembebasmu dan Dia hidup. Dia 
memberi kita bukan hanya 
harapan, tetapi harapan yang 
hidup.
Amin.




